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Fotoğraflar Aydınlık 


Dün sabaha karşı biri Yunan ya ters yönden esmesi halindiğeri Romen bandıralı iki de büyük bir facia meydana 


geminin çarpışması sonucu gelebilecekti. Olay boğazın meydana gelen kazada İs- daha dar bir yerinde meytanbul büyük bir tehlike at- dana gelseydi, yangının Ölatt Römen tankerindeki nünü almak mümkün olmapetrolün denize yayılmasıy- yacaktı. 

İa alevler büyük bir alanı x* * kapladı ve patlamaların DİĞER HABER VE FOşiddetiyle pekçok evin cam- TOĞRAFLAR 8. SAYFAları kırıldı. Kaza sırasında MIZDA ; 

rüzgarın biraz daha hızlı ve- 


tehdit etti. Yetkililer, sabah saatlerinde çok hafif (Devamı sa. 7, sü.3'de) 


AYDINLIK EKİBİ BİLDİRİYOR 

EA UNAN bandıralı bir geminin, bir Romen tan-Y kerine çarpması sonucu dün bütün İstanbul 

korkulu bir gün yaşadı. Haydarpaşa açıklarında, sabah saat 05.15 sıralarında meydana gelen olayda 

Romen gemisinin 54 mürettebatından ancak üçü kurtuldu. Yedi kişinin de cesedi çıkarıldı. 

Ham petrol yüklü tankerdeki patlamalar sonucu sahildeki evlerin ve dükkanların birçoğunda camlar kırıldı, milyonlarca liralık zarar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, Kadıköy çarşısında bulunan kuyumcu ve bankaların sirenlerinin çalması panik yarattı. Ham petrolün deniz üzerine yayılmasıyla büyüyen alevler Kadıköy ve Haydarpaşa sahillerini uzun süre 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CAI. | Ecevit hükümetinin yanıış 
| ie i Wi fiyatı e le ( Bakanlar Kurulu hükümet programını görüştü 
Mp 3 TMO 1.5 milyon ton alabilirken | s AH KN tüccar 5 milyon ton buğday alımı ` Demirel, Biz ize gerçekleştirdi hürri d Sayi sale ürriyet devriyiz 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kurtulabilen k dedi POM e iki kişiden lek i kesin ilerini aldır İl pe Ol ihtiyacımızdan KE al e ayna > Hükümet kağıt fabrikalarındaki grevleri erteledi heyacanı bir N kere daha fazla buğday Bakanlar Kurulu dün Başbakan Slleyman Derisi başları, 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n anı i i al anti-demokratik uygulamaları 


kalıyor. 


"Yanımda Merlo” nun kolundan ateş fışkırıyordu” S İk nt 6 na ol act Kazadan canlı kurtulabilen iki kişiden biri olan A TEAS Sodin, / / | j a I 


İstanbul'a tehlikeli anlar yaşatan kazayı şöyle anlattı "Sabah vardiyayı devraldığımda kaptan kalkış için hazırlanmamızı söyledi 


Demir almak için gereken işleri yapmaya koyulduk. Kaptan Liman Başkanlığın © TMO'nun elindeki kullanabıleceği buğday miktarı 325 bin ton 


dan klavuz kaptan istedi. Artık Karadeniz'e çıkmaya hazırdık. Bir anda baş taraf 


artırmasını talep ettiler 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işletilmelı, ideolojik 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(Devamı sa. 7, sü. 1'de) (Devamı sa, /, sü.5'de) 


MHP'nin desteği AP için uyarı olmalıdır! 


MHP teorisyenlerinden Taha Ak- 


lyol, "Hergün"ün 8 Kasım 1979 tarih- 


li sayısında, 'MHP AP'yi neden destekliyor?" başlıklı bir yazı yayınladı. Taha Akyol, MHP'nin AP destekçiliğinin nedenlerini, "genel" ve "özel" olmak üzere ikiye ayırıyor. 
Akyol'a göre, MHP'nin AP'yi desteklemesinin "genel" nedeni şu: 

"Evvela, AP'nin aldığı oyların yüzde 47'ye ulaşması, demokratik bir görev olarak bu partinin hükümet kurmasını ve desteklenmesini gerektirmiştir." 

Akyol'un bu tespiti bir bakıma doğrudur. Ancak, acaba ara seçimde, AP'nin aldığı oyları CHP almış olsaydı, Akyol'un partisi, bu " demokratik geleneğe" yine uyacak mıydı? 
"Kitlelerin desteği halen CHP'den yana, o halde CHP hükümette kalsın" diyecek miydi? 1977 seçimlerinden sonra demiş miydi? 

Güldürmeyin adamı! Bu yüzden, Akyol'un "genel" nedenini bir kalem geçelim ve gelelim MHP'nin AP destekçiliğinin "özel" ya da asıl nedeni- ne, Hemen belirtelim ki, bu nedene, AP'liler de kulak vermelidir; hatta, önce onlar kulak vermelidir Çünkü, MHP'nin AP destekçiliğinin, Süleyman Demirel'in partisine neler kaybettirdiği yakın zamanın meselesidir. Henüz it izleri, at izlerinden ayrılmış değildir!.. 

Akyol, MHP'nin AP destekçiliğini şöyle özetliyor: 

"APGenel İdare Kurulunun, adeta bir hükümet programı taslağı şeklinde hazırladığı 'tebliğ', liderlerin görüşmesinden önce basına açıklanmıştır, Bu tebliğin muhtevası, AP'nin genel politikasıyla birlikte 'taahhüt' kabul edilerek böyle bir politikanın MHP tarafından desteklenmesi, bu partinin yetkili organlarınca da uygun görülmüştür. 

"Zaten önemli olan, hükümetlerin parti etiketleri ve Bakanlar Kurulu' nun kişilendirilmesi değil, takip edilecek olan politikadır. MHP'nin desteklediği şey, işte bu 'politika'dır." 

Dilerseniz, şimdi de, MHP'nin canı gönülden desteklediği "politikayı" görelim. Bu "politika", gerek Akyol' un sözünü ettiği "tebliğ "de ve gerekse Demirel'in basın toplantılarında şu şekilde açıklanmıştı: 

1- İlk is olarak idareye fevkalade tedbirler alma imkanı sağlanacaktır. 

2- Devlet Güvenlik Mahkemeleri yeniden kurulacaktır. 

3- Sendika ve dernekler yasaları değiştirilecektir. 

4- Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası yeniden düzenlenecektir. 

5- Polis teşkilatına ilişkin yasalar, günün koşullarına uygun hale getirilecektir. 

Falan. 

Türkçesi, Demirel'in kuracağı hükümet, ilk iş olarak özgürlükleri kıs- 


ma yolunu tutacaktır. 

MHP'nin balıklama daldığı "politika" işte budur. Özgürlük düşmanlıgil.. 

Bu "politika"nın uygulanması halinde, AP'ye neler kaybettirebilecegine bir-iki tutam değineceğiz ya, ilkten Türkiye'nin ihtiyaçlarına bir göz atalım: 

1- Dış krediler sorununun acilen çözülmesi, 


2- Piyasada darlığı çekilen akar- 


yakıt ve benzeri temel ihtiyaç maddelerinin sağlanması. 

3- Küçük ve orta sermayedarların kredi sorunlarının çözülmesi. 

4- Enerji sıkıntısının giderilmesi. 

5- Üreticilere sun'i gübre sağlanması, 

6- İşçilerin hızla gerileyen reel (gerçek) ücretlerinin artırılması, 

7- Memur maaşlarının artırılması. 
(Bunlar için enflasyon hızının düşürülmesi). 

8- Anarşinin önlenmesi. 

9- Kıbrıs sorununun barışçıl bir çözüme kavuşturulması. 

Vesaire. 

Demirel, eğer, klasik anti-komünizm edebiyatıyla ve özgürlükleri kısarak bu sorunların üstesinden gelebileceğine inanıyorsa, maşallah! Kişi, bu konuda bir kere tozuttu mu, ipin ucunu yeniden toparlayabilmesi hiç mümkün değildir. Halk kitleleri, yeni hükümetten, dipleri delinen keseleri- nin onarılmasını ve can güvenliklerinin sağlanmasını istiyor. Bu mesele ise, Türkiye'nin iç ve dış politikasının sağlıklı bir raya oturtulmasına bağlıdır. Demirel bunları bir kenara koyar da, mevcut özgürlükleri bir kere daha kasap bıçağının altına yatırırsa, Türkiye bu kez gerçekten bir mezbahaya dönebilir! Ve buna en fazla sevinen de kuşkusuz şimdiden özgürlük düşmanlığına düm-tek tutmaya başlayan MHP ile, Rusya'nın Türkiye'deki uşakları olur. Daha Ecevit hükümetinin ilk aylarından bu yana, Türkiye' de iç savaş kışkırtıcılığı yapan faşist ve revizyonist mihraklar olur... 

Demirel, gerçi kendi de yaşadı ya, 


hadi onu bir yana bırakalım, Ecevit ”' 


hükümetinin düştüğü durumdan ders almalıdır. Ecevi. hükümeti, halk kitlelerine vadettiği özgürlükleri götüremediği için yıkıldı. Halk kitleleri, Ecevit hükümetinden, bir avuç özgürlük düşmanının üzerine yürüyemediği için desteğini çekti. Demirel, daha hâlâ, bu gerçeğin bilincine erememiş gözüküyor. Oysa, Demirel için, program taslağına MHP'nin balıklama dalması bile, tek başına bir uyarı olabilirdi ve hâlâ da olabilir, Demirel, MHP'nin ağzının suyunu akıtan bir "politika" ile hiç bir yere varamaz. 
Eğer her şeye rağmen bu yolda yürümeye kararlı ise, nereye varabileceğini hep birlikte göreceğiz; hele biraz sabredelim... 


Maide Doğan İçmeler kampanya birincisi oldu 


Maide Doğan, ilkokul dördüncü 
sınıf öğrencisi... Geçen bayramda 6 
kurban derisinin toplanmasına önd rlik etti. 


"Bayram sabahı komşularımızı kurban keserken gördüm. Hemen yanlarına gidip gazetemizi, kampanyayı anlattım. Söylediklerimi dinledikten sonra seve seve derileri 


dcm 


verdiler. Eve gelince annemler derileri nereden bulduğumu sordular. 
Onlara da meseleyi anlattım. Sonra hep birlikte işe koyulduk. Sonuçta 
6 deri topladık. 

“Aydınlık'ı her gün okuyorum. 
Aydınlık okuldaki kardeş kavgasına karşı mücadele ediyor. Ülkemizin çıkarlarını savunuyor. Aydınlığı her zaman destekleyeceğim.” 


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ 


OCUKLARIMIZ 

ilk düzenli beden eğitimi dersi ve beden eğitimi öğretmeni ile ilkokulda karşılaşırlar. Ama genellikle ilkokullarımız- da beden eğitimi öğretmeni yoktur. Bakanlık, birkaç yıl önce yapılan bu olumlu girişimi, yani ilkokul beden eğitimi öğretmenliği kurumunu, ani bir kararla ortadan kaldırdı. Herhalde birtakim bilimsel gerçekleri ya beğenmiyorlardı ya da işlerine gelmedi. o Avrupa ülkelerinde, sosyalist ülkelerde ve Amerika gibi sporda gelişmiş ülkelerde, spor yapmanın, ta ilk okulda başlaması gerektiği biçimindeki olumlu deneyimlerini hepimiz görüyor ve ilgiyle izliyoruz. 


10-12-14 yaşlarındaki dünya şampiyonu mini mini sporcuları ilgiyle izler; ama ülkemizde düzenli beden eğitimini, ortaokul çağıile belirleriz. 


Bu yanlış uygulamaya değindikten sonra gelelim beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları“ na. 


Öğrenciye gerekli bedent formasyonu vermek ve öğrenciyi yetenekli olduğu spor dalına yöneltmek çok önemli, Eskiden, beden eğitimi öğretmeni yeciştiren bir tek Gazi Eğitim Enstitüsü vardı, Sonraları İstanbul'da, Ma- 


ANKARA 


nokta; 


Bugün o faaliyetlerine son vermiş olan üyesi olduğum Körler Eğitim ve Kültür Derneği, Ankara'daki binasında KİP- 
DER ve YEREL—DER ile birlikte çalışıyor, kira ortak ödeniyordu.Bu üç demek de kurulduğu zaman Halkın Kurtuluşu dergisinin görüşlerini savunan insanlar tarafından yönetiliyordu. Daha sonra Körler Eğitim ve Kültür Derneği başkanı ve üyelerden bazılarının Halkın Kurtuluşunun Moskovacı çizgiye yaklaşıp devrimcilere saldırısını yoğunlastırması üzerine bu çete harekcunin saflarını terkederek çeşitli fikirler savunmaya başladılar. 

Okuyuculara bir süre önce kamuoyunda duyulmuş olan körlere fiili saldırı olayında, saldırıya muhatap olan kimse olarak seslendiğimi de hatırlatırım. 


Evet, olaylar şöyle başladı. Bundan dört ay önce görmeyen bir üye arkadaşımız, derneğe yanında TİKP taraftarı biriyle geldi. Halkın Kurtuluşu çetesinin elebaşıları, buna karşı çıktılar. 
Diğer arkadaş da daha fazla gerginliğe yol açmaması için dernekten ayrıldı. Tabii, olay çıkar mak isteyen ve görmeyen muhaliflerin varlığına son vermek isteyenler yerinde duramadılar. Aynı günlerde yine dernek yönetim kurulu üyesi 
Hoşe Bulut adlı Halkın Kurtuluşcusu İGD'lilerle bir süredir aralarında süregelen sokak kavgaları sonunda biraz dayak yemiş bir halde derneğe geldi. Bizler görmediğimiz için bu kişininderneğe geldiğini daha sonra öğrendik. Aynı anda diğer Halkın Kurtuluşu taraftarları, bu kızı kastederek "'arkadaşımızı TİKP'li hainler dövmüş. 
Kendisi hastanede koma halinde yatıyor. TİKP lilerden hesap soralım" çığlıklarıyla üzerimize saldırdılar. Ben bizzat kendim bu saldırıya maruz kalanlar arasında olduğum halde, ilk fırsatta hastaneleri arayarak böyle bir yaralının olup olmadığını sordum. Ga- 


Abdurrahman Çoban 


Şah Rıza Pehlevi Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni 


nisa'da da bölümler açıldı. 
Bu bölümleri kazanmak, 


gerçekten bir ustalık, yetenek işiydi. Mezun olan öğretmenler ise, 


bu işi gerçekten bilen, seven, çalışma azmiyle dolu arkadaşlardı. Şimdiyse, bir yıl içinde birkaç kurstan geçirilerek öğretmen olan gençler ortaya çıktı. Elbette onlar suçlu değil. Kabahat, Milli Eğitimin yanlış politi- 


kasında. İlkokul beden eğitimlerini ortadan kalldırıyorsun ; » orta dereceli okullara şip şak 


beden eğitimi öğretmeni yetiştiriyorsun. o Mezun olan bu yeni kuşağın,ne derece sporumuza ve spor yapacak gençliğimize yararlı olacağı kuşkuludur. Bugün ülkemizde- ki orta dereceli okulların dörtte üçünde beden eğitimi öğretmeni yoktur. Olan okullardaki arkadaşlarımız çeşitli güçlüklerle, olanaksızlıklarla karşı karşıyadır. Eskiden birçok okul müdürü, gerici, yoz kültürün etkisiyle ya da beden eğitimi dersinin önemini kavramadığı için, beden eğitimi öğretmeninin o karşısına dikilmekte, o öğretmene çeşitli güçlükler çıkart- 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


yem, böyle bir şey olduysa yaralıyı ziyaret etmekti. Çünkü, saldırıya karşıyım. Kimin fikri ne ise, gelsin, konuşup tartışalım. Kim saldırıya başvuruyorsa o, haksızlık ediyor demektir. 
Bu düşünceyle hareket ettiysem de, sözü geçen kızın değil hastanede yatmak, bize yöneltilen saldırı sırasında yanımızda olduğunu daha sonra öğrenmiş bulunuyorum. 


Bu olaydan sonraDernek başkanı arkadaşımıza "dernekten ihraç edildiği" yolunda bir bildirim geliyor. Düşünebiliyor musunuz, başkan ve sekreterin dernekte oldu ğu bir günde, güya yönetim kurulu bu iki yöneticiyi dernekten ihraç etmeye karar veriyor. Bu meseleyi tartışmak üzere daha sonra derneğe gelen bu arkadaşlar, yanlarında görmeyen üç arkadaş ile 


` birlikte bir kere daha sal- 


dırıya uğruyorlar. Ve öyle bir saldırı ki, 5 katlı apartmanın 1,5 katını yuvarlanarak inmek suretiyle. 6 Ekimde. cereyan eden bu olaydan sonra, Başkan arkadaş yasal yetkisine dayanarak, dernekte bize ait olan eşyaları toplayarak ve gerekli 

işlemleri yaparak,bu kargaşa ortamına son vermek için derneği kapattı. 
Bundan sonra olmayan, bir dernek adına Halkın Kurtuluşunun 178. 
sayısında TİKP'ye saldıran bir bildiri yayınladı. 

Tekrar vu:guluyorum : Olayların TİKP ile hiç bir ilgisi olmadığı gibi,tek bir sebebi vardır. Bu sebep de Halkın Kurtuluşu adlı çete hareketinin siyasi iflasıdır. Körleri istismar gibi insanlık dışı bir tutum, ancak "'siyasi bağnazlık" olarak açıklanabilir. Bunların halkın her kesimini olduğu gibi demokratik kitle ö'gütlerinde o görmeyen insanlara karşı kalkıştık ları bu saldırı, halen bu çetenin peşinden gidenler için bir ibret belgesi olmalıdır. 


Körler 
Eğitim ve Kültür Derneğinden bir üye 


maktaydılar, Şimdi böyle müdürler azalmıştır. 
Genellikle okullarda spor yapılacak salonlar yoktur. Öğrenciler ise öğretmenlerinden yararlanma- nın yollarını bulamamaktadır. 


Salonu olmayan okullarda öğretmenlerin karşısına. ilk olarak saha ve tesis sorunu, araç-gereç sorunu çıkmaktadır. Genellikle okullarda spor sahaları ya çok küçük ya da öğrencilerin gezdiği okul bahçesi... Okula daha önce bir beden eğitimi öğretmeni gelmişse, bir basketbol, bir voleybol sahası belki vardır. 
Bir barfiks,bir paralel, bir denge ağacı, bir tırmanma halatı, bir kum havuzu hemen hemen yok gibidir. Tüm bunları yapmak ise para işidir. Bu konuda da yine öğrenci- den spor aidatı şeklinde her yıl bir miktar para alınmaktadır. Öğrenciler ve öğrenci velileri okulun bu tür isteklerinden bıkmıştır. Öğrencilere ve velilere, alınan 25-50-100 liralar ağır gelmektedir. 
Beden eğitimi. öğretmeni ya bir' miktar para toplayıp okul takımları için 


GÖLCÜK İZMİT 


aesa aut araç ve gereç alacak ya da eli kolu bağlı kalacaktır. Tüm bu sorunlar ise öğretmeni yılgınlığa, işi oluruna bırakmaya kadar götürmekte bu da dersin verimini o düşürmektedir. 

Kış günleri, yağmur- dan-çamurdan ve soğuk: 
tan dışarda ders yapma olanağı bulamayan çilekeş beden eğitimi öğretmeni, okulun koridorlarında toz-toprak ve mikrop yuvası pis yerlerde ders yapmak durumunda kalmaktadır.. Günde 
56 saat bu pis ve tozlu 
yerde ders yapmak zorunda kalan öğretmenin sağlığı bozulmakta, hasta bile olmaktadır. Bazen de sıralar arasında ve sıralar üzerinde sınıf cimnastiği yapma durumunda kalınmaktadır. 


Öğrencilerde, yaşıtlarıyla ya da başka okullarla yarışma isteği vardır. 
Bunu bilen Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, okullar arası yıldızlar ve gençler kategorisinde okul karşılaşmaları düzenlemiştir. 
Öğrenci, okul takımı olarak bu karşılaşmalara katılmak istemektedir. Öğretmen de.bir ya da bir kaç okul takımı yetiş- 


Halkın Kuruluşu'nun vardığı 


Körlere saldırı 


30 lira olan aylığımızı da 


yemek için harcıyorlar 


İç hizmetliler konusunda asker şöyle tarif edilir: Tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askerdir, 

Tüm ihtiyaçlar denildiği zaman, yaşamın devam edebilmesi için gerekli olan ihtiyaç duyulan her şey, giyecek, yiyecek ve diğerleri bunun içine girer. Son günlerde Gölcük Garnizonunun bazı birliklerinde yapılan kanunsuz bir uygulama var. 

Ordunun asker için verdiği giyeceklerin ye- 


tersiz oluşu (bazı birliklerde) bahane edilerek. 


askerin almış olduğu 30 TL maaşın tümü kesilerek,yemeklerin iyi çıkmasının sağlanması yoluna gidilmektedir. 

Askerin maaşının kesilmesi kanunsuz bir uygulama olup, devletin yerine getirmesi gereken bir durum askerin üzerine yıkılmış ve zaten yetersiz olan maaşlar kesilmiştir. Bu uygulama devam etmemeli ve askerir yiyecek durumu dü. 
zeltilmelidir, 


Gölcük'ten Bahriveliler 


Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 


68 Adet Lavvar Yedeği 
(Muhtelif Hortum) 
Satın Alınacaktır 


1— Şartnamesine göre kapalı zarfla tekli a lınmak suretiyle 68 Adet Lavvar Yedeği (Muntelif Hortum) satın alınacaktır. 


2— Teklif zarfları 26.11.1979 Pazartesi günü saat 14.00'ye kadar E.K.İ. Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3— Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'de Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 


4— Şartnameler Zonguldak'ta EKİ Ticaret Şube (Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi No:284—288 Kat:12'de TKİ. Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 


5— Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi de- 


ğildir. 
Basın: 24019 - 1208 


tirip çalışmalarının sürmesini görmek istemektedir. Enaz üç-dört branşta (futbol,voleybol,basketbol branşlarında) yarışmalara katılmak istemektedir. Bir takım yetiştirmek için haftada enaz üç gün ikişer saatlik çalışmalar gerekmektedir. Üçdört takımla bu maçlara katılmak durumunda kalan beden eğitimi öğretmeni, haftada, girdiği 30 
saatin dışında enaz 15 
saat da okul takımlarını yetiştirmek için harcamakta, bir haftanın sonunda tüm enerjisini tüketmektedir. Bu çalışmalara karşın haftada 6 saat egzersiz çalışma ücreti ödenmektedir öğretmene, 


Dersi gereği karşılaştığı sorunlar, doğanın yağmuru, çamuru, rüzgarı, soğuğu, sıcağı ile yüz yüze olan beden eğitimi öğretmeni yıpranmaktadır. 
Subaylar,polis memurları, fazla yıpranma nedeniyle 20 yılda emekli olurlarken, beden eğitimi öğretmeninin yıpranma payıyla ilgili hazırlanan genelge, Meclis Komisyonunda beklemektedir. 


Bizler, Türkiye sporuna yön veren kişiler olarak, Milli Eğitim Bakanlığından şunları istiyoruz. 


1- Her açtığı yeni okulun yanına bir de spor salonu yaptırmalı; spor salonu olmayan okulların, varsa elverişli sahalarına birer spor salonu yaptırmak için tahsisat ayırmalı, planlamaya gitmelidir. 


2- Okul İçi Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü, okullara dağıtmakta olduğu araç ve gereç Yapimi: nâ“hiz vermeli; okul ayrımi gözetmeksizin, eşitçe dağıtmalıdır. 


3- Takım yetiştirmek için verilen, haftada 6 saatlik egzersiz çalışma ücreti 15 saate çıkarılmalı. 
Buna karşılık bu ücreti alan her beden eğitimi öğretmeninin, yerel vilayetlerdeki okul spor yurtları müsabakalarına enaz dört branşta katılması istenmelidir. 


4- Her yıl öğrenciler- den alınan spor aidatı altındaki para alınmamalı. 
Okul Koruma Derneği ve Okul Aile Birliği beden eğitimi öğretmeninin. istediği spor araçlarını almakla yükümlü olmalıdır. 


5- Tüm Kamu görevlileriyle birlikte beden eğitimi öğretmenlerine de 5 
yıllık bir yıpranma payı 
tanınarak, emeklilik 25 
yıldan 20 yıla indiriimelidir, 


6- Spor Bakanlığının, Bakanlık ve Genel Müdürlük kademeleri, bu işin gerçek ehli olan beden eğitimi öğretmenlerine ve spor akademisi mezunlarına ağırlık 'vermelidir. 


7- Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüklerine verilen beden eğitimi öğretmenlerine mahsus serbest giriş kartları, her bölgede geçerli olmalı, bunun içindeen kısa zamanda bölge müdürlüklerine duyuruda bulunulmalıdır. 


8- Yalnızca beden eğitimi öğretmenlerinin katılabileceği, hakemlik ve antrenörlük kursunda yılda enaz iki kez geliştirici kurslar açılmalıdır. Kurslar, şubat ve uzun tatillere rastlamalı, öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri ve geliştirilmeleri bakımından kurslar zorunlu olmalı. 


9- Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren Eğitim Enstitülerinin Beden Eğitimi Bölümünde görev alan öğretim görevlileri, Avrupa'da uzmanlaşmış eğitim görevlilerinden seçilmelidir. 
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özeleştiri... 


Şu MHP, kazayla solda bir fraksiyon olmuş olsaydı eğer, öz-eleştiri vermekten imanı gevrerdi. 

Ve tıpkı "Halkın Kurtuluşu" fraksiyonunun durumuna dönerdi! 

Halkın Kurtuluşu fraksiyonunun dün "ak" dediğine bugün "kara" demesi gibi, MHP de bazı şeyleri önce istedi, sonra da istediği o şeylere adeta düşman kesildi. 

Örneğin, bugünkü Sıkıyönetimin işbaşına gelmesini ilk isteyen MHP değil miydi? 

MHP'ydi. 

Sıkıyönetime balmumlu "davetiye" göndermemiş miydi? 

Göndermişti. 

Gelişini çabuklaştırmak için çeşitli tertiplere girişmemiş miydi? 

Girişmişti. 

Sonunda da Sıkıyönetim kapıyı çalınca; “Hoşgeldin Asker" nidalarıyla yeri-göğü inletmemiş miydi? 

İnletmişti. 

Ardından MHP Grubu, tam kadroyla, Sıkıyönetimin ilanına "kabul" oyu vermemiş miydi? 

Vermişti. 

"Kabul" oyu verirken de MHP milletvekillerinin parmakları neredeyse Meclisin tavanına değmemiş miydi? 

Değmişti. 

Sonra? 

Sonrasını hiç sorma. 

“Eşgüdümlü” Sıkıyönetimin bir ucu MHP'li 
militanlara da dokunmaya başlayınca,MHP 180 
derece tornistan edivermişti. 

Nitekim daha sonraki Sıkıyönetim oylamalarında da "red" oyu vermişti. 

Bu MHP'nin birinci öz-eleştirisiydi. 

Şu da ikinci öz-eleştirisi: 

“Ecevit hükümeti gitsin de yerine kim gelirse gelsin” diye inleyen de aynı MHP değil miydi? 

Evet, öyleydi. 

İş başındaki Ecevit hükümetinin gidişini çabuklaştırmak için çeşitli tertiplere girişen de aynı MHP değil miydi? 

Evet, öyleydi. 

Gerçi MHP'nin gayretleri Ecevit hükümetinir gitmesine yetmemişti ama, 14 Ekim seçimleri- nin sonunda işbaşındaki hükümet ister-istemez çekip gitmişti. 

MHP kurmayları da, Demirel'den vakit geçirmeden yeni hükümeti kurmasını istemiş ve ona dışarıdan şartsız destek 'yadetmişti. 

İşte geçtiğimiz günlerde yeni hükümet teşekkül etmişti. 

Ne var ki, MHP, yeni hükümetin üyelerini pek beğenmemişti. 

Neredeydi Faik Türün, A. Nihat Akay, A. Naili Erdem, Ali Elverdi gibileri? 

Bunların hiç biri yeni hükümete girememişlerdi. 

Yani, yeni hükümetin teşkilinden MHP hiç memnun değildi. 

, Memnun olmadığı, MHP İstanbul Jl Başkanı Mehmet Ali Endinç'in önceki gün verdiği demeçten belliy 

“Yeni hükümet CHP ve aşırı solun tepkisini çekmemek için gayret sarfedilerek kurulmuştur...” 

Hani neredeyse MHP İstanbul İl Başkanı: *Yeni hükümet solculardan oluşmuştur “ deyiverecekti. 

Dedik ya MHP, kazayla solda bir fraksiyon olsaydı eğer, çok özeleştiri verirdi, çok... 

Belki de bu konuda Halkın Kurtuluşu fraksiyonunu bile geçerdi! 

Kimbilir? 


BULMACA 


o N O ub EN a 


SOLDAN SAĞA: 1) Ortaoyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu başlatan kimse- Birin- » şaat maizemesi aleti. 
2) Klasik Türk Müziğinde bir makam. 3) Tavla oyununda kullanılır.- İL 
4) Tersi bir köpek türü-Dışı kaplama olmayan. 
5) Verim.- Bir soru edatı. 
6) Bir kadın giyeceği-Yeni oluşan- Temel bir gıda maddesi. 7) Yandaş- Hekime verilen para. 8) Bildirim- Mezar, YUKARIDAN AŞAĞIYA: I)Kolluk. 2) İzin. 3) Eski dilde kıvılcım, 4) İlaç, çare- Bir malın tek elden satılması. 5) Ateş yakmak için çakmak çakarak tutuşturulan madde- Tersi çalışma. 6) Boyları meydana getiren, aynı soydan sayılan insan topluluğu, 7) Tersi bir müzik aleti- Bir mutfak eşyası. 8) Tersi bir emir- Tersi ince ses. 9) Bir çeşit yiye.ek. 10) Kansızlık- Dumanın değdiği yerde hıraktığı kara leke 11) Güç. 12) Bir hayvan-Bir kumaş çeşidi. 


sPialelelri 
Bü 


o 


16 Kasım 1979 


Türkiye-ABD 


savunma görüşmelerinde s 


yasi 


konular yeni hükümetin kararımı bekliyor 


@ABD'nin Türkiye'ye yapacağı acil vardımın 100 


milyonluk ilk bölümü aralıkta geliyor 


INKARATAA1 


lürkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin yeni koşullarını belirlemek amacıyla sürdürülen görüşmelerde siyasi konuların yeni hükümetin bu konu- daki görüşünü belirlemesinden sonra ele alınacağı bildirildi. Yapılmakta olan görüşmelerde teknik konular 


È 


Orta menzilli füzeler tartışması 


Hollanda'nın 


olumsuz tutumuna rağmen NATO 
Toplantısı olumlu 


f 


DENKTAŞ:”RUM TASARISI KABUL EDİLİRSE GÖRÜŞMELER BAŞLAYAMAZ” 


LEFKOŞE (AA) 


Kıbrıs Türk yönetimi başkanı Rauf Denktaş Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Rum yönetiminin karar tasarısı kabul edilirse, görüşme kapılarının kapanacağını öne sürdü. 

Gazetecilerin, Rum yönetiminin sunduğu tasarı üzerine sorularını yanıtlayan Denktaş şöyle dedi: 

“Genel Kurul iki tarafın kabul ettiği ilkeler çerçevesinde görüşmelerin devamını önerdiği takdirde yapıcı bir tol oynamış olacaktır. 
Rumun istediği biçimde bir karar yıkıcı olacaktır. 


"BM Genel Kurulundan Genel Sekreterin raporuna rağmen Rumların yalanını kabul eden bir karar çıkarsa göreşme kapıları artık zor açılir,” 


BM Genel Kurulunda 
Türkiye ırkçı 


ele alınıyor 


Dişişlerine yakın çevrelerin belirttiklerine göre. henüz temel konu larda anlaşmaya varıla madı. Demirel hükümeti nin görüşünü belirlenme sinden sonra görüşmele rin bu konular üzerinde voğunlaşacağı sanılıyor 


ABD'nin, ABCD çei çevesinde Türkiye'ye a çacağı krediler, ilk yalı ödemesiz olmak üze i yilda ödenecektir ve yıl 


lık faiz oranı vüzde 5'tir 


ABD'NİN EKONOMİK. 
YARDIMI 


yandan ABD'nin y » vermeyi taahhüt ettiği 218 milyon do 
larlık acil yardımın 100 
milyon dolarlık ilk kısmının aralık ayında serbest bırakılacağı açıklandı. Bu miktarın 60 milyon dolarlık kısmı hibe, 
10 milyon dolarlık kısmı 
da uzun vadeli kredidir. 


yönetimlere karşı mücadele eden örgütleri destekliyor 


NEW YORK (AA) kiye'nin Namibya'da Birleşmiş Milletler Ge- SWAPO, Zimbabve'de de nel Kuruluna katılan Tür- Yurtsever Cepheyi des- 


teklediğini belirtti. 
Dinçmen, siyasal bagımsızlığın tüm insan 


kiye temsilcileri çeşitli konularda Türkiye'nin görüşlerini açıklayan konuşmalar yaptılar. 


haklarının gerçekleşmesi 


Toplumsal, inşancıl ve kültürel konularla görevli 
3. Komitenin yaptığı görüşmeler sırasında Türkiye'nin görüşlerini açıklayan Filiz Dinçmen, Tür- 


için temel ön koşul oldugunu söyledi. Dünyanın belirli bölgelerinde halkların hâlâ kendi geleceğini tayin hakkı ve özgürlük için mücadeleyi sür- 


ORTA DOĞU...ORTA DOĞU...ORTA ——— İsrail, 
Nablus 
Belediye xd Başkanını sınırdışı ediyor 


Basam Şaka. 


©Tunus' taki Arap zirvesi ertelendi 


TEL AVİV/BEYRUT 

İsrail Bakanlar Kurulu Güvenlik Komisyonu Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile ilişkide olduğu gerekçesiyle, Nablus Belediye Başkanı Basam Şa ka'nın sınırdışı edileceğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman ise, Şaka'nın sınıdışı edileceği yerde serbest bırakılmasını önerdi. Ayrıca karara İsrail Yüksek Mahkemesinde itiraz edildi. 

İsrail hükümetinin kararı işgal edilmiş topraklarda tepkilere yolaçtı. Bölgedeki halkın göslerilerinin yanısıra işgal altındaki Batı Şeria ve Gaza Şeridi bölgesinde bulunan 29 Arap belediye başkanı topluca istifa etti. Bundan önce, daha kücük yüz kadar belediyenin yöneticisi de istifa elti. İstifa eden Arap belediye başkanları Nablus' 

büyük bir toplantı düzenleyecekler. 

FKÖ Lideri Yaser Arafat da, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a bir mektup göndererek Nablus Belediye Başkanının sınırdışı edilmesi- nin önlen nesini istedi. ` 

Öte sandan istifaların İsrail için mali sorun da yaratacağı bildiriliyor. Bugüne kadar, işgal altındaki Arap belediyelerinin harcamalarının büyük bir kısmı 1967'den beri Ürdün ve Filistin Kurtuluş Örgütünden kaynaklanıyor ve bunlardan sağlanan paralar Amman ve Londra'daki bankalar aracılığıyla belediyelere ulaştırılıyordu. 

TUNUS'TAKİ KONFERANS ERTELENDİ 

Tunus'ta başlaması gereken Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı ertelendi. Erielenme- ye neden olarak, Lübnan sorununa ağırlık verilmesi yolunda çıkan anlaşmazlık gösterildi. 

Lübnan'da yayınlanan “An Nahar" gazetesinin haberine göre, bazı Arap ülkeleri Güney Lübnan sorununun öne alınmasını isterken, diğerleri buna karşı çıkıyorlar. Haberde ayrıca konferansın başkanlığı konusunda da anlaşmazlık çıktığı ve birçok ülkenin Lübnan sorununu Orta Doğu ve Arap-İsrail ilişkileri çerçevesindeele almmasından yana oldukları bildiriliyor. 

Öte yandan, Kahire'de yayınlanan "El Ahbar" gazetesi, Tunus'taki Arap Zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanacağını ileri sürdü. Gazele böyle bir zirvenin ancak Güney Lübnan'daki durumu "dondurabileceğini” belirtiyor. 

ARAFAT MOSKOVA'DAN DÖNDÜ 

Moskova'ya yaplığı üç günlük geziyi lamamlayarak Beyrut'a dönen FKÖ Lideri Arafal, Filistinlilerin Sovyetler Birliği ile sıkı ilişkileri ol duğunu söyledi. Arafat ve beraberindeki 7 kişilik FKÖ heyeti, Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko ve Parti Sekreteri Ponomarev ile görüşmüştü. Gözlemciler, Arafat'ın Moskova gezisini, Arap Zirve sinin öncesine rastlamasına dikkat çekiyorlar. 


dürmesinın uluslararası toplum için derin bir kaygı kaynağı olduğunu kaydeden Dinçmen, Türkiye'nin ırk ayırımı politikasını şiddetle kınadı: Zım-söylediç» sv çe NŠ 

,DingmelişrOrta “Doğu çatışmasının özünde Filistin sorununun yattığı görüşünü tekrarladı ve Filistin Kurtuluş Örgütünün aktif katılımı sağlanma: dıkça Orta Doğu sorununa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunamayacağını vurguladı. 


ULUSLARARASI 
ÇOCUK YILI 


Genel Kurulda Türki: ye'nin Uluslararası Çocuk Yılına ilişkin görüş lerini de Büyükelçi Or han Eralp açıkladı. Eralp gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin gelişmekte olan toplumlarda: 
ki tüm sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi ve çocuğun sağ lık, beslenme, eğitim ve toplumsal refah gereksi nimlerinin de ancak ge nel ekonomik gelişme so rununun bir parçası ola rak görülmesi gerektiği ni belirtti. 


Genel Kurulun yasa konularla görevli 6. Ko mitesinde konuşan Meh met Güney, diplomatlar hedef alan tedhiş eylem lerine karşı ivedi önlem ler alınması gerektiğin belirtti. 


italyan tedhişçilere 


Sovyet silahları sağlayan 
Filistinli tutuklandı 


ROMA 


İtalyan polisi, İtalya" daki tedhiş örgütlerine Sovyet yapısı uçaksavar füzeleri sağlamakla suçlanan bir Filistinliyi tutukladı. 

Polis yetkililerinin ileri sürdüğüne göre, tutuklanan Filistinli Kızıl Tugaylar adlı tedhiş örgütüyle yakın işbirliği içinde bulunan "İşçilerin Özerkliği Hareketi" örgütüne Sovyet yapısı 
SAM-7 uçaksavar füze- 


lerinin iletilmesinde aracılık etti. 
Filistinlinin, füzeleri 


alan örgütün 3 üyesinin yakalandıktan sonra yapılan sorgularında elde edilen bilgilerle ele geçi- 
-ildiği açıklandı. 


Rusya, Hollanda'nın 
NATO toplantısında vereceği kararı etkilemek için ağır “diplomatik ilişkilere" girişti. SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Şubesi Başkanı Prof. 
Vadim Zagladin başkanlığında kalabalık bir Sovyet heyeti, Lahey'e gelerek, Hollanda Parlamentosu Dış: işleri Komisyonu ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Ruslar, NATO'nun aralık ayınde kesin olarak alması beklenilen kararını “Hollanda'nın onaylamaması" gerektiğini iddia ettiler. Diplomatik çevrelerce "skandal" olarak değerlendirilen bu "girişim" olumlu bir sonuç vermedi. 

Özellikle Başbakan Van Agt'ın Madrid'deki sert çıkışı Moskova'yı iyice kızdırmışt. O gün Lahey'deki diplomatik çevreler, Brejnev'in sert bir çıkışmı bekliyorlardı. Hatta bazı diklomatlar o Brejnev'in Van Agt'a, “İspanyol şarabını fazla kaçırdı" şeklinde saldırabileceğini söylüyorlardı. Bilindiği gibi, Brejnev Rusya'yı eleştirdiği için İngiltere Genelkurmay Başkanına "sarhoş tavşan” demişti. 

Rusya, bu tiir küfürlerin işe yaramayacağını anlamış olsa gerek ki, "diplomatik saldırıyı yeğ tuttu, Bunun Hollanda'da belli çevreleri etkilediği de açık. 

*k** 


Muhalefetin teslimiyetçi tavn, bazı şakalaşmalara yolaçtı. Bazıları muhalefeti "güvercin" olarak tanımlarken, bazıları bunların "tavuk" olduğunu söylüyorlar, Hollanda'da tavuğun bol oluşunu da buna gerekçe gösteriyorlar. Bu şakalarda bazı gerçekleri vurguluyor- 


'NATO TOPLANTISI ÖNCESİNDE ZAGLADİN'İNHOLLANDALI YÖNETİCİLERİ ETKİLEME ÇABALARI 


lar. Tavuklar, hava kararır. 
kararmaz uyurlar. Hollanda'da hava devamlı yağışlı ve sisli olduğundan, hava da devamlı karanlık olur, tavuklar da devamlı uyurlar. 
Rusya'nın kararttığı havada teslimiyetçi tavukların uyumaları da o kadar garip olmasa gerek. 


### 

Hollanda, yüzyıllardır bir ticaret ülkesi durumundadır. Ekonominin yüzde 60'ı ticarete bağlıdır. Bunun için” Hollanda'nın o politikasına her dönemde "ticaret kafası' yön vermiştir. Hollandalı yöneticiler Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında bu kafayla hareket edip, savaşın dışında kalabileceklerini iddia etmişlerdi. Birinci Dünya Savaşında en güçlü emperyalistlere yol vererek "savaşm dışında kalmayı" başarmışlardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise bu politika iflas etmişti ve Ak 


sonuçlandı 


Toplantısında 


manya, Hollanda'yı tamamen işgali altına almıştı. 
Bu yüzden çok eskilere dayanan "Tarafsızlık politikasını zor dönemlerde sürdürme" eğilimi, hâlâ varlığını koruyor. 

Rusya, buradan hareketle, "Hollanda'yı tarafsızlaştırmak” diğer adıyla “Finlandiyalılaştırmak politikasını sürekli bir şekilde uygulamak istiyor. Bu taktikle, en azından, Hollanda nn en büyük partisi olan Emek Partisini etkileyebiliyor. 

Fakat Sovyetler Birliği artık bu politikada başarı sağlayamayacağa benziyor. 
Hollanda, az da olsa Rusya" nn emellerinin farkında. 
Rusya'ya karşı direnmecilerin her gün daha da güç toplaması bunu gösteriyor. "Țayuklar da bir gün horozlaşmak zorunda kala- - caklar." 


Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü 


” NATO’ NUN MODERNLEŞTİRİLMESİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 
EN ACİL SORUNDUR” 


FRANKFURT (ÖZEL) 
NATO Nükleer Planlama Grubunun Lahey'deki toplantısı sırasında Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Cristothoph Bertram bir açıklama yaparak, NATO silahları- nın modernleşmesi gerektiğimi belirtti. 

Bertram, NATO silahları- nın modernleştirilmesinin, "Çözülmesi gereken en acil sorun" olduğunu vurguladı. 

Sözkonusu enstitünün 
"The Military Balance 1979- 1980"'adlı araştırmasında ise aynı konunun önemi belirtiliyor. Araştırmada, NATO üye- 


Gerillaların ele geçirdiği bir Kus tankı (Fotoğraf: AYDINLIK) 


300 Afgan 


lerinin silahların modernleştirilmesi tartışmalarının s0- nuçlanması halinde bile, orta menzilli "Pershing-2" ve “Cruise” füzelerinin Aryupa' ya yerleşlirilmesinin en erken 
1983 yılında gerçekleşebileceği kaydediliyor. 

1983'e kadar Sovyetler Birliği'nin daha da fazla şilahlanacağına dikkat çeken uzmanlar, şimdiden bunun önünün alınması için girişimlerde bulunulması gerektiğini vurguluyorlar. Uzmanlar, menzili 
1600 km.yi aşan füzelerde 
Sovyetler Birliği'nin ABD'den 
10 kat daha fazla güçlü olduğuna dikkat çekiyorlar. 


e 


askeri, teçhizatlarıyla birlikte gerillalara katıldı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


bölgesindeki savaş sırasında 12 Sovyet yapısı 


İran Radyosunun önceki gece Pakistan'da yayınlanan "Jang" gazetesine atfen verdiği bir habere göre, 300 Afgan askeri Rus hakimiyeti- ne karşı savaşan Müslüman gerillalara katıldı. 
300 askerin beraberlerinde bütün teçhizatlarını 
da getirdikleri bildirildi. 

Öte yandan Müslüman gerillalar, "Paktia" 


tankı imha ettiler, Kurtarılmış bölgelere karşı. 
düzenlenen bu saldırılar sırasında, 30 tank ise gerillaların saflarında savaşa girmeyi kabul etti. 

Geçen hafta da "Urgun" bölgesinde bin asker teçhizatlarıyla birlikte Müslüman gerillalara katılmıştı. 


© NATO Nükleer Planlama Grubu 


ABD-Hollanda tartışması ön plana çıktı 


NİYAZI TERZİ(LA HEY) 
İki gün süren NATO ülkeleri Nükleer Planlama Grubu 26.dönem toplantısında Hollanda - ABD "sürtüşmesı * on plana çıktı. Hollanda, Avrupa'ya yerleştirilecek orta menzilli nükleer füzeler konusunda olumlu tutum alıyor, ancak iş, bu füzeleri kendi topraklarına: yerleştirmeye gelince olumsuz cevap veriyordu. 


İşte bu, NATO toplantısında bir kez daha ortaya çıktı. Hollanda hükümetinin sunduğu ve Hıristiyan Demokrat Partinin hazırladığı öneride bu durum şöyle formüle edilmişti: "Yeni nükleer silahlara evet, bu silahların Hollanda'ya yerleştirilmesine hayır". Bununla da kalmayan Hollanda yeni silahların Avrupa'ya yerleştirilmesinin ertelenmesini istedi. 


KABUL EDENLER 


Ancak, Sovyet "SS—20" füzeleri karşısında Avrupa'ya orta menzilli füzeler yerleştirilmesinden yana olan üyeler çoğunluktaydı. NATO ülkeleri savunma bakanları ya da yardımcıları, orta menzilli füzelerin önemini vurguladılar : 

* Federal Almanya Savunma Ba- 


kanı Hans Apel, orta menzilli füze-. 


lerin kendileri için bir sorun yaratmavacağını belirtti. 

* İngiltere Savunr»a Bakanı, Alman meslektaşı gibi orta menzilli füzelerin kendileri için çözülmüş bir sorun olduğunu kaydetti. 

* İtalyan temsilcisi, hükümetinin resmi görüşünün önümüzdeki günlerde belli olacağını, ancak parlamentonun ezici çoğunluğun, füzelerin ülkeye üslenmesinden yana olduğunu ifade etti, 

* Belçika temsilcisi, bu konuda- ki resmi görüşlerini, 12 Aralıkta Brüksel'de yapılacak NATO Bakanlar Konseyi Güz Dönemi Toplantısında açıklayacaklarını söyledi. 


HOLLANDA — ABD ÇATIŞMASI 


Toplantı boyunca ABD Savunma Bakanı Harold Brown, Hollandalı meslektaşı Scholten'in görüşlerini eleştirdi. Hollanda'nın "füzeleri üretelim, ama yerleştirmeyelim" şeklindeki görüşüne Brown şiddetle karşı çıkarak, "Amerikan Kongresinin, üretilecek, ama Avrupa'ya yerleştirilmeyecek füzeler için 'tahsisat ayrılmasına müsade etmeyeceğini" vurguladı. Brown, bu füzeleri üretmenin yüz milyonlarca dolara malolacağını belirtti ve Hollandalı meslektaşına, "Bu füzeler yerleştirilmeyecekse, neden bu kadar harcama yapılsın?" dedi. 


Hollanda'nın olumsuz tutumun iyice ortaya çıkmasıyla biten toplantıda NATO üyesi ülkeler teknik meseleleri tamamladılar. Her üye ülke Nükleer Planlama. Grubunun hazırlanan taslağı, 12 Aralıkta yapılacak NATO Bakanlar Konseyi toplantısına kadar kendi parlamentolarında onaylatmaları bekleniyor. 


LA HEY'DE DEĞİŞEN HAVA 


Amerikan Savunma Bakanı Hollanda'nın önerisini eleştirmesi üzerine La Hey'de hava yeniden değişti. Toplantıya katılan çeşitli ülkelerin savunma bakanlarının hiç birisinin Hollanda'nın önerisini benimsememesi üzerine, hükümet ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin önerisi güç kazandı. Bu öneri yeni nükleer silahlar hem geliştirilmesini hem de Holland'ya yerleştirilmesini öngörüyor. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi üyesi ve Dışişleri Bakanı Van Der Klaauw "Rus SS-20 füzelerine cevap olarak Pershing-2 ve Cruise füzelerinin geliştirilmesi ve Hollanda'ya yerleştirilmesi gereklidir" şeklindeki görüşünü tekrarladı. 


'TASS'IN YORUMU 


NATO Nükleer Planlama Grubu toplantısı üzerine bir yorum yayınlayan Sovyet TASS Ajansı, NATO' nun nükleer gücünü modernleştirmesinin, Avrupa'da, atom silahlarının da kullanılacağı bir çatışma tehlikesini kuvvetlendirdiğini söyledi. 

'TASS Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin Pentagon ve NATO planları ile Brejnev'in Doğu Berlin'de yaptığı öneriler arasında bir tercih yapmak zorunluluğu ile karşı karşıya bulunduklarını ileri sürdü. 


La Hey'de alınan kararları “tavsiye" olarak niteleyen TASS, daha çok Federal Almanya'yı "uyardı". 
TASS, Federal Almanya'nın Pentagon'un nükleer tutsağı olma yolunda bir adım daha attığını öne sürdü. 


İran, ABD ilişkileri, misillemeler, karşı misillemelerle değişik bir safhaya girerken, İran diplomatik alanda yeni bir yenilgiye uğradı. 
Birleşmiş Milletlerin, ABD Elçiliği işgalini kınamasının ardından, Güvenlik Konseyi de İran'ın görüşme talebini reddetti, Önce rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. 

İran'ın siyasi alanda uğradığı bu yenilgiler İran yöneticilerinin ciddiyetle üstünde durması gereken gelişmelerdir. Çünkü en geniş uluslararası kamuoyunun tepkisini yansıtması açısından Birleşmiş Milletler kararları İran'ın dünya çapında içine yuvarlandığı yalnızlığın ifadesidir. 

İran'ın petrol gibi günümüzde son derece önem kazanan bir silahı elinde tutması gerek Batılı ülkeleri gerekse gelişmekte olan ülkeleri, elçilik baskını karşısında daha açık seçik bir tutum almaktan geri tutmaktadır. Ne var ki, Şah gibi bir zalim, ABD gibi İran'ı yıllarca sömürmüş bir süper devlet sözkonusu olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler kararları- nın ortaya koyduğu gibi İran'daki eylemi destekleyen bir tek ülke de çıkmamaktadır. İran'ın böyle bir yalnızlığa itilmesi > ne İran ne de bölgemiz açısı, fan olumlu bir gelişme değildir. 


*** 


ABD Elçiliği işgali tüm dikkatleri toplar- 


ken bu arada İran'da yeni bir konu sessiz sedasız gündeme geliverdi. Bir süredir üstünde çalışılmakta olan yeni anayasa tamamlandı. 
Kısa bir süre sonra da halk oyuna sunulacak yeni anayasa din adamlarına büyük yetkiler tanımasının yanısıra hemen hemen tüm iktidarı Ayetullah Homeyni'ye devrediyor. 

Yeni anayasının hazırlanması sırasında din adamlarına bu denli iktidar tanınmasına itiraz edilmişti. Bugün Dışişleri Bakanlığına getirilen Beni Sadr bile böyle bir duruma karşı çıkmıştı. İslam Cumhuriretine bile bazı çevrelerce muhalefet edildiği hatırlanacak olursa, iktidarı büyük ölçüde din adamlarına devreden bir anayasaya daha büyük bir direnme gösterileceği açıktı. 

Ne var ki ABD Elçiliğinin işgal edilmesinden bu yana, Devrim Konseyinin bazı uygulamalarına muhalefet eden Bazergan hükümeti gitmiştir. Ülkede ABD aleyhtarlığından kaynaklanan bir milli birlik havası yaratılmıştır. 
İran'da herhangi bir muhalefet ortamı ortadan kalkmıştır. Bu şartlarda yeni anayasanın 


. tek itiraz yükselmeden onaylanacağına kesin 


gözüyle bakılmalıdır. 

ABD aleyhtarlığından kaynaklanan bu hava dağıldıktan sonra ne olacaktır? Böyle bir ortamdan yararlanarak tüm iktidarı eline geçiren Devrim Konseyi, İran gibi bir ülkenin sorunlarını çözebilecek midir? 

Böyle bir gelişmeye olumlu yanıt vermek mümkün değildir. İran gibi bir ülkenin yalnızvu din adamlarıyla idareye çalışılması ülkenin güçlerini bölmekten, dağıtmaktan başka bir sonuç vermesi çok zordur. Bu durum, İran'ın uluslararası alanda içine itilmekte olduğu yalnızlıkla da birleşince İran'ı dıştan, özellikle bugüne kadar ayrılıkçı Kürt gruplarının arkasına geçmeye çalışan Sovyetler Birliği'nden. gelen tehditlere çok daha açık bir hale getirecektir. 


MUHALİFLER 
IBIRLIGI ze em aee YAPIYOR 


e DIŞ HABERLER SERV 

Sovyet muhalifi ünlü fizikçi Andrei Sharov, Polonya ve Çekoslovakya'daki muhaliflere gönderdi ği bir mektupta eylemleri arasında eşgüdüm lanmasını önerdi. j 

Altı So.yet mahalifinin imzasını taşıyan mektup bundan bir süre önce Polonya'daki "Toplumsal Öz Savunma Örgütü" ve Çekoslovakya'daki "Yasa 77" hareketi üyelerine de gönderildi. Mektup eşgüdüm meselesinin yanısıra her üç ülkedeki © vatandaş haklarına saygı gösterilmesini gözetmen önemi üzerinde de duruyor. Sovyet muhaliflerinin mektubundaki 4 imza Sharov'un başkanlık ettiği “Helsinki Anlaşmasını Denetleme" grubu üyelerine ait. Diğer 2 imza sahibi ise, Sovyetler Birliğinde muhaliflerin akıl hastahanelerine kapatılmaları 


g konusu üzerinde duran bir grubun üyeleridir . 
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kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. , Birinci artırma 26/11/1979 günü saat 13.00-13.30 


da Selamiali Yeni Dersane Sok.66/6 Üsküdar'da Ya- 


pılacak ve o günü kıymetlerinin % 75'ine istekli bulun-Madıği takdirde 27/11/979 günü aynı yer ve saatte 2. 
artırma yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış Şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene yönderllebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yuka- i rida yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna baş- H vurmaları İlan olunur. 


(Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 


Muhammenkiymeti Adrdi Cinsi Lira Krş 


Televizyon Arçelik 61 Ekran. 

Bir üçlü, Iki tekli, bir çitt-Ul koltuk takımı. 
7 M2 ebadında kırmızı desenli taban halısı. 

Formika kaplı masa 6 san- i dalye 


10.000 00 1 
30.000 00 1 
7.000 00 1 


3.000 o0 
(Basın: 8231-1209) 


Baştürk'ün turşusu 


14 Ekim seçimlerinden az önceki bir basm 
toplantısında bir gazeteci Baştürk'e yeni bir parti kurmayı düşünüp düşünmediklerini sorduğun da Baştürk ciddi bir ses tonuyla "Turşu kurar gibi parti kurulmaz. Bu ciddi bir iştir" demişti 

Aradan bir ay geçti geçmedi, baktık, DİSK de kolları sıvayıp turşu kurmaya girişti. 

Hem de ne turşu, . . Binbir çeşit. Ne ararsanız bulursunuz içinde. Mevsimin bütün sebzeleri mevcut: VP'lisi, Birikimcisi, Troçkisti, PİM © Kıvılcımlıcısı, Kurtuluşçusu, SUB'I “Çizgisi belirsiz sosyalisti"', "küskün CHP'"lisi, vesairesi, , . 

Bakıyorsunuz, Türkiye'de bugün siyasi yelpaze soldan sağa tümüyle dolu. En solcusundan, en sağcısına kadar her çeşit parti kurulmuş. O zaman, yeni bir parti kurulacağını duyunca, her şeyden önce şu soruyu sormak ihtiyacını duyuyorsunuz: 

Peki siz neredesiniz? Yelpazenin neresindesiniz? Halkın karşısına hanyi program ve siyasetle çıkıyorsunuz? Mevcut partilerden farklı olarak ne öneriyor, Türkiye halkına hangi yolu öneriyorsunuz? 

Baştürk takımının * akım karşısına getirip koyabildiği belli bir programı, siyaseti yok. Bu yüzden de böyle bir soruya cevap veremiyor. 
Ancak, bir yıldan beri döne döne şunu söylüyor: 

"Biz, genel anlamda sosyalizmi savunacak, anti-faşist, anti-emperyalist cephede yerimizi alacak ve Türkiye'deki dağınık solu birleştirece-Ziz." Hemen arkasından da telaşla devam ediyor: "Uluslararası sosyalist hareketi dikkate alacağız." S 

Evet, Sanki bugün Türkiyeđďè genel anlamda sosyalizm kalmış gibi,olduğu belirsiz bir sosyalist çizgi ile program meselesini geçiştiriyor. 
Halkın karşsına hiç bir siyaset getiremiyor. 
Ama daha kuruluş öncesinde yaptığı ilk açıklamanın birinci maddesinde, "Uluslararası sosyalist harekete” dikkatle bahsederek acele bir selam salmayı ihmal etmiyor. "Aman, sakın bizi yanlış anlamayın. Ayri parti kurduk diye, bizi o münafık Sovyet aleyhtarlarından filan sanmayın" diye teminat veriyor. 

Bu yaranma çabalarmı gördükçe insanın "Boşuna uğraşmayın" diyesi geliyor. 

Türkiye'de tepedeki o "sosyalist harekete" günde beş vakit secdeye varanlar dururken, sizin “dikkatinizin" lafı mı olur? "Sosyalist dostlarınızın" böyle mümin kulları varken sizi ne yap- 


sin? Bunu düşünmüyorlar. 
* k * 


Baştürk ve arkadaşlarmı yeni bir siyasi parti kurmaya itemetkenleri ve yapılan hesapları, yarınk' yazımızda ele alacağız. 


Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde sözleşme imzalandı 


GAZİANTEP (AA) Türk-İş'e bağlı 


çekiç 


"Gülay Göktürk 


Tez 


Güneydoğu Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği işyerlerinde çalışan 


Büro-İş Sendikası tarafından imzalanan sözleşme ile işçilerin ücretlerine 1. 
yıl 6 bin, 2. yıl 5500 lira 


1800 işçiyi kapsayan 
toplusözleşme imzalandı ve işçilerin aylık ücretlerine 2 yıl için 11 bin 500 


parası ödenmesi lira zam yapıldı. 


edildi 


GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI KADIKÖY 3. İCRA MEMURLUĞUNDAN 1979/392 Talimat 


İpotekli olup satılmasına karar verilen Kadıköy, Göztepe Mahallesi Sarıgül Sokağında 103 Pafta, 
401 Ada ve 34 Parsel sayılı 933,50 M2 miktarlı Bahçeli Kargir Apartmanın 8/90 arsa paylı 3. kat 10 nolu dairesi Kadıköy 3. İcra Dairesinde satılacaktır. 


Imar Durumu: İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 28.5.1979 tarih ve 3110 sayılı imar durumunda sözkonusu 34 sayılı parsele, iskan sahasında, ayrık inşaat nizamında %25 bina Sahası emsali, 1.8 inşaat sahası emsali, bina yüksekliği serbest, en çok 20 metre bina derinliği, en az 5 metre ön bahçe mesafesi, en az 
4 er metre yan ve arka bahçe mesafeleri ve çatı katı 
Yapılamaz kayıtları ile Imar durumu verilmiştir. 


Evsafı: Sözkonusu Gayrimenkul Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Sarıgül Sokağında mahallen 14/1 kapıtaj numaralı betonarme karkas sistemde inşaa edilmiş Aydın Apartmanının 3. kat 10 nolu dalresidir. Dalreye girişte bir hol, karşıda balkonlu salon, sağda mutfak, Sağ geride bir koridora açılan ikl yatak odası, Alaturka tuvalet ve banyo mahalleri bulunmaktadır. Binada Su ve elektrik tesisatı mevcuttur. 


Kıymeti: 
müessir bilumum hususlar nazara «'inarak 780.000.00 
(Yediyüz Seksen Bin) Lira kiymet taktir edilmiştir. 


Bilirkişice gayrimenkulün kıymetine 


Satış şartları: 
1— Satış 17/12/1979 günü saat 14.00'den 14.30'. 
kadar açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 9675' ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı İle Ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak $artiyle 27/12/1979 Perşembe günü 14.00'de saat 14.30'da Ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alici istediğinde 20 günü geçmemek Üzere mehil verilebilir. 
Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harc ve masraflari alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle falz ve masrafa dalr olan iddialarını dayanağı belgeler İle on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince Ihale feshedilir. İKİ ihale arasındaki farktan ve %10 falzden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5— Şartname, Ilan tarihinden Itibaren herkesin görebilmesi Için dalrede açık olup masrafı verildiği takdirde Isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6— Satışa Iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılâcakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1979/ 392 ta, sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları İlan olunur. 


e dc.lf.K.126) 9/11/1979 


(#9) İaliller tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 
Yönetmelik Örnek No:27 


Basın: 824/- 1207 


zam yapıldı. Ayrıca yılda 
5 maaş tutarında ikramiye ve 4500 lira yakacak kabul 


Tes-İş Federaşyonu Ortak Kurulu toplandı 


politikasını “büyük başarısızlık” 


Erçelik, Ecevit hükümetinin enerji 


“larak niteledi 


ANKARA (ÖZEL) 


turk İş'e bağlı Tes-İş Federasyonu Genel Başkam Orhan Erçelik "Enerji sorununun politik çekişmeler aracı olmaktan kurtarılamaması halinde enerji darboğazının aşalımayacağını"' söyledi. 

Ercelik, federasyonun dün başlayan Başkanlar ve Yönelim Kurulu ortak toplanlısını açarken yap tığı konuşmada, politik hesaplarla elektrik kısıntsm kaldırmanın, sorunu ağırlaştırmaktan başka sonuç vermediğini be lirterek, "Kısıntıyı kaldır: mak bugün barajlarda su seviyelerinin kritik kod altına düşmesine yolaçmıştır. Termik santraller, periyodik bakımları yapılamayacak kadar aşırı yükle ve sürekli çalıştırıldıkları için, bugün sık sık arızalar o yapmaktadır." 
dedi. Erçelik ayrıca.enerjinin milli bir plana bağlanmasını ve ağır elektronik ekipman sanayinin kurulmasını istedi. 


Orhan Erçelik daha sonra Ecevit hükümeti döneminde izlenen enerji politikasının büyük bir 


/ 


Ertan Andaş EGO işvereninin anti-demokratik bir yol izlediğini söyledi. 

ANKARA (ÖZEL) 


Genel-İş Sendikası, 


yetkili olduğu EGO Ge- * 


nel Müdürlüğünde 'Emek' adlı yayın organını dağıtmak isteyince, işveren “Yasadışı bildiri dağıtıbyor" diyerek polis çagırdı. İşyerine gelen polis ekipleri, kimlik kontrolü ve arama sırasında üzerinde sendikanın yâyın organını buldukları üç memur ve yedi işçiyi gözaltına aldılar. 


Bu arada sözleşme görüşmelerini sürdürmekte olan sendika yetkililerine bazı kimseler telefon ederek, işyerinde karışıklık çıktığını, bazı kişilerin slogan attığını söylediler. 
Bunun üzerine işyerine gelen Genel-İş Genel Sekreteri Ertan Andaş, yasal bir yayın organının yasal yollarla dağıtıldığını söyleyerek işverenin tutumunu eleştirdi. 

EGO 'daki sebepsiz polis baskını, işçilerin de tepkisini topladı, Bazı işçiler bunun anti-demokratik bir uygulama olduğunu belirterek, şöyle dediler: "Gizli bir iş yapıldığını söyleyerek kapıları tutanlar, kendileri gizli iş yapmaktadırlar. 
Bu tamamen Türkiye'deki demokrasiyi ihlal eden bir davranıştır". Bazı işçiler ise, bir provokasyon ihtimali üzerinde durarak, "Burda herşey sakinken polisten ve sendika- dan 'olay var' diyerek, yardım isteyenler, kasıtlı olarak işyerimizi kargaşalığa sürüklemeye çalışıyorlar." 


İKİ SENDİKACI İŞTEN 
ATILDI 
Öle yandan işveren ile 


sendika arasında bir süredir devam eden gerginlik 


başarısızlık yarattığını söyleyerek şöyle dedi: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklerimiz, kuruldukları günden itibaren, tarihlerinde karşılaşmadıkları bir başarısızlık dönemi yaşadılar. 
DSİ'nin O kuruluşundan beri yıllık icra programının yüzde 21'e düştüğü görülmemiştir. Yüzde 
35'in altında gerçekleşme oranı yoktur. Yüzde 21'lik bir gerçekleşme başarısızlığı, yatırımda, hizmette, yüzde 79'luk bir açık yaratmıştı." 
Erçelik konuşmasının son bölümünde anarşi konusuna da değinerek sözlerini şöyletamamlandı: “özgürlülerin anası yaşama özgürlüğüdür. Ülkemizde yaşama özgürlüğü anarşi ve terörün ölçüsüz tırmanışı karşısında ciddi sürette tehlikededir. 


"Yeni hükümetin çözeceği ilk sorun bu olmalıdır. Elbette alınacak her türlü önlemin demokratik olması, hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması, sonuçların be: nimsenmesinde önemli bir kriter olacaktır. 


sonunda iki sendikacı işten atıldı. 
Sendika daha önce iş- 


a 


Ay başında çalışanlarına 400 milyon dağıtması 


İzmir Belediyesinin kasası 


boşaldı! 


inay 


Orhan Erçelik 


—————, 


THY'de uyuşmazlık zaptı Çalışma 
| Bakanlığına gönderildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

THY Genel Müdürlüğü ile Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikası arasında sürdürülen 8. Dönem toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, uyuşmazlık zabtı Çalışma Bakanlığına gönderildi. 

23 Ekim günü başlayan toplusözleşme 
görüşmeleri, 8 Kasım günü yapılan son toplantıda 96 esas 6 geçici ve yurt dışı maddelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine kesildi. Sözleşme görüşmeleri işkolu düzeyinde yürütüldüğü için, uyuşmazlık zaptı Çalışma Bakanlığına gönderildi. Bakanlığın 12 gün içinde, tarafsız bir aracıyı seçmek için, sendika ve işveren temsilcileri- 

İ ni bir araya çağırması gerekiyor. 


ten atılan iki işçinin geri alınması için ısrar ediyordu. Bu konu ise, top- 


gerekiyordu 


© Belediyedeki 6800 işçiye maaşlarından 


ayrı olarak 20' şer bi sözleşme farkları ile 


n liralık toplu bir maaş tutarında 


ikramiye ödenmesi gerekiyor 


© AP il Başkanı, ” Alya yardım alamaz” ded 


nak hükümetten i 


İZMİR(ÖZEL) 


Ay başında, çalışanlarına . 400 milyona yakın ara dağıtması gereken zmir Belediyesinin kasası boşalmış durumda, Ecevit hükümetinin giderayak gönderdiği 60 bin lirayı direnişteki oto troleybüs işletmesi işçilerine dağıtan Belediye Başkanı İhsan Alyanak "15 gün sonra ne olacağını bilemivorum" diyor. 


Aralık ayı başında Beledivedeçalışan 6800 işçinin maaşlarından ayrı olarak bir maaş lularında ikramiye almaları gerekiyor. Ayrıca işçilerin hâlâ alamadıkları 20'şer bin li- 


ra dolayında toplusöz leşme farkları var, Memurlarını ödeyeceği ma- 


aşları da hesaba katınca İzmir Belediyesinin aralık ayı başında dağıtması gereken para 400 milyon liraya yaklaşıyor. 


YORGANCIOĞLU: 
"ALYANAK BU 
HÜKÜMETTEN 

YARDIM ALAMAZ" 


Mali yönden oldukça güç durumdaki İzmir Belediyesinin hükümet yardımı umudu da kesildi. 
AP İzmir İl Başkanı Hayrettin Yorgancıoğlu, "İzmir Belediyesinin içine düştüğü durumun sorumlusu Alyanak'tır" dişerek, belediyenin AP hükümetinden hiç bir yardım göremeyceğini söyledi. Aynı zamanda Beledive Meclisi AP Grug 


SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAHÇEKAPI-İSTANBUL 


Ereğli Fabrikamızın ihtiyacı 


KARTON KONİK BOBİN PATRON (Ucu Kesik) YARIM KONİK KAĞIT PATRON 

TUM KONİK KAĞIT PATRON 

SİLİNDİRİK KAĞIT MASURA 

KARTON MASURA 58. MM.LİK 900. MT.LİK 


Müessesemizce satın alınacaktır. 


400.000 Adet 
75.000 3 
100.000 3 
60.000: " 
1.200.000 " 


NUMUNELER AL/IV. GRUP'TA GÖRÜLKUEKTİR TEKLİFE EKLİ OLARAK NUMUNE VERİLMESİ LAZIMDIR 


Tekliflerin kapalı Zarfı havi olarak 28.11.1979 günü saat 17.30'a kadar Dosya 49246/Ereğli referansımız belirtilmek suretiyle Müessesemiz veya İstanbul Şubesi girişlerindeki teklif kutularına atılması veya aynı tarihte Müessesemizde bulundurulacak şekilde postalanması gereklidir. 


POSTADA VAKİ GECİKMELER NAZARI İTİBARE ALINMAZ 


Müessesemiz 2490 sayılı Kanun Hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasın- dan şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 


Basın; 23854 - 1203 


EGO'da kanunsuz bir uygulama! 


Genel-iş'in EO” da dergi dağıtması polisçe engellendi 


© 3' ü memur 10 kişi gözaltına alındı Müdür, polise ” Yasadışı bildiri dağıtılıyor” dedi 


İusözleşme görüşmelerin- deki anlaşmazlık noktalarından biriydi. 


Alyanak "15 gün sonra ne olacak bilmiyorum" dedi. 


Başkanı olan Yorgancıoğlu şöyle konuştu : "Ücret o müzakereleri sırasında mecliste 1 milyar 200 milyon lira açık olan bir bütçe getirdi. 
İmzalanacak toplusözleşme için de hiç bir tedbir alınmamıştır. Bu durumu eleştirdiğimizde Alyanak, bizi ciddiye almayarak bir milyar yerel yönetim bakanından, bir milyar da Ecevit'den, açığı kapatırım dedi. Alyanak'a para gelmedi. Belediyenin bugünkü durumunun sorumlusu Alyanak'tır ve hükümet kendisine yardım etmeyecektir. İzmir Belediyesi kendi imkanlarıyla kendisini kurtarabilir." 


TARIŞ” te 

yağ satışı bakanlık emriyle durduruldu 


İZMİR(THA) 

TARİŞ, Ticaret Bakanlığının emri ile her türlü yağ satışını durdurdu. Ticaret Bakanlığın- dan TARİŞ'e gelen telsiz emrinde, margarin ve zeytinyağı satışına son verilmesi ve bu işlemin ikinci bir emre kadar uygulanması istendi. 

TARİŞ ilgilileri, Ticaret Bakanlığının emrinde hiç bir gerekçe gösterilmediğini söylediler. 

Öte yandan, AP İzmir Senatörü Münir Daldal dün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiği bir önergede, TARİŞ'in batağa sürüklendiği, kuruma bağlı kuruluşlara „sol militanlar doldurulduğu ve üretimin düşürüldüğü gerekçesiyle TA- 
RİŞ hakkında Senato araştırması açılmasını istedi. 


w 


İSTANBUL 
Silahlı çete kurmak Üsküdar ve çevresinde 


çeşitli *eylemlerde .bulunmak ve Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz'ı taammüden öldürmekten sanik 5'i tutuklu 16 
komando hakkında açılan davaya önceki gün devam edildi. 

Önceki günkü duruşmada tanık olarak dinlenen Süleyman Güven, bir gece evinden alınarak 
MHP üsküdar İlçe binasna götürüldüğünü ve kendisine burada baskı yapılarak tehdit edildiğini belirtti. 


İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde önceki gün yapılan duruşmada dinlenen tanık Güven, tutuklu komandolardan Saffet Alyas ile Hasan Yeşildağ'ı Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz'ın öldürülmesi olayında teşhis ettiğini söyledi. 

Tanık Güven 5 Temmuz 1978 günü Paşabahçe'de işine gitmek için otobüs durağında bekle; diği sırada, olay yerine 34DL 560 plakalı bir otonun geldiğini, bu sırada durakta bekleyen sanıklardan Hasan Yeşildağ'ın tabancasını çekerek Fahrettin Yılmaz'a 14 el ateş ettiğini daha sonra otomobili 


Bir tanık:”Beni MHP üsküdar | 


götürüp tehdit ettiler” 


kullanan Saffet Alyas'ın da tabancası ile yerde yatan Yılmaz'a birkaç el ateş ettiğini söyledi. 

Mahkemenin tehdit edilip edilmediği konusunda kendisine yönelttiği soruyu Güven şöyle cevapladı: 


“Bana sanıkların arkadaşları tarafından baskı yapılmaktadır. Eylül ayında üç kişi beni evden aldılar ve MHP Üsküdar İlçe binasına götürdüler. 
Burada bulunan ve sanık avukatlarından olan Lütfü Ural bana sen onları 


Tanık, kendisini tehdit edenler arasında 
76 sanık 
komandonun avukatlığını yapan Lütfü 
Oral'ın da bulunduğunu 

söyledi 


üsküdar Çetesi olarak bilinen beşi tutuklu 16 komando İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmalarında görülüyorlar, 


İçesine 


yakarsan biz de seni yakarız dedi. Daha sonra beni Gençlik Kolları Başkanının odasına götürdüler ve burada bana emniyette gördüğüm işkence sonucunda ifade verdiğim yolunda bir kağıt imzalattılar. "dedi. 


e 


| Apocular GAMEDA'nın 


Islahiye Başbayisinin 


© başbayii Durmuş Yeniçeri daha önce de Apocular tarafından ölümle tehdit edilmişti 


İSLAHİYE (ÖZEL) 

GAMEDA İslahiye Başbayii Durmuş Yeniçeri'nin Hürriyet Mahallesindeki evi Apocular tarafından “ombalandı. Önceki gün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, bombanın atıldığı odada kimse olmadığından can kaybı olmadı, ancâk'evde geniş hasar meydana geldi. 

Gazete Başbayii Durmuş Yeniçeri bundan önce de, gazetemizin satışını engellemek isteyen Apocular tarafından tehdit edilmişti. 
Apocu saldırganların Yeniçeri'ye gönderdikleri tehdit mektubunda 


evini bombaladı 


şunlar söyleniyordu: | "Doğu ve Güneydoğuda satışını durdurduğumuz Aydınlık gazetesini | hâlâ satıyorsunuz. Bu gazeteyi sat- | mak bir sorumluluk ister. Bir daha bu gazeteyi dükkanınızda satmak ya | da bulundurmak gibi bir girişimde | bulunursanız size devrimci şiddet uygulanacaktır. Müddet yarım saat. | Güvenlik kuvvetlerine durumu bil- | dirirseniz sizi öldüreceğiz." | 


Başbayiyi tehdit eden Apocular- dan Abdullah Hoşgören'in tutuklandığı, ancak kendisinin Apocularla ilişkisi konusunda bir araştırma yapılmadığı öğrenildi. 

Tehditlere boyun eğmeyen Durmuş Yeniçeri, tehdit mektubundan sonra da gazetemizi dağıtmaya devam etti. Son olarak da Yeniçeri' nin evinin bombalanması, İslahiye- li yurttaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. 


MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı öldürüldü 


HABER MERKEZİ 

MHP Zeytinburnu İl çe Başkanı İsmail Aslan dün sabah ugradığı silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü, Dün sabah saat 09.30 
sıralarında Yenidoğan Mahallesindeki (o evinden çıkıp dükkanına gilmekte olan Aslan'ın üzerine yanına yaklaşan bir olomobilden ateş açıldı. Ateş sonucu çeşitli yerlerin- den ağır yaralanarak Çapa Tıp Fakültesi Haslanesin - de tedavi altına al:nan İsmail Aslan kurtarılamadı 


Öte 'yandan İstanbul" 
un Hasköy semtinde Jandarma destek taburunda görevli üst çavuş Hasan Bozkurt'a Dere içi yakınlarından iki kişi tarafından yaylını ateşi açıldı. Olayda ağır yaralanan Bozkurt, Gümüşsuyu Askeri Hastanesinde tedavi altına alındı 

OKMEYDANI'NINDA 
ÖNCEKİ GÜN 

YARALANAN BİR 

KİŞİ DAHA ÖLDÜ 

Önceki akşam Okmeydanı'nda bir kırtasiye dükkanının ve büfenin kurşunlanması olayında yaralanan Ramiz Bulut adlı bir yurttaş daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 

Kimliği belirsiz kişiler Okmeydanı Son Durakta önceki akşam bir kırtasiye ve büfeyi kurşunlamış olayda 2 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralan 


© İstanbul Hasköy” de bir jandarma Üstçavuş açılan yaylım ateşi sonucu ağır yaralandı 


mıştı. Necip Bulut'un da ölmesiyle ölenlerin savısı üçe yükseldi. 


İstanbul'da 13 Kasım 
1979 günü Sümerbank önüne otomobili park etmek yüzünden çıkan tartışmada. Güven Yılmaz adlı mühendisi öldüren görevli jandarma eri İsa Altıntaş Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince serbest bırakıldı. 


Samsun'da bir öğrenci öldürüldü 


Samsun Eğitim Enstitüsü öğrencisi Nazım 
Koz gece saat 00.45 sıralarında Unkapanı Caddesi üzerinde bir grubun saldırisna uğradı. Saldırı sonucunda tabanca ateşiyle ağır yaralanan Koz, hastanaye (o kaldırılırken yolda öldü. 


Ankara'da 


, Aktepe Sondurak 
Koşk mahallesinde belediye otobüsünün son durağında inen Mümin Karayel adında 19'yaşın- da bir genç, kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateşle sırtından ağır yaralandı. Vergi İtiraz Komisyonunda çalışmakta olduğu bildirilen Mümin Karayel, SSK Hasta- 


Komando Alpaslan Alpaslan'ın 36 yıllık hapis cezası 
Yargıtay'da onaylandı 


İSTANBUL (AA) 


İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince 
36 yıl hapis cezasına 
çarptırılan Alpaslan Alpaslan'ın cezası Yargıtay'ca onaylandı. 

İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi 1 Haziran 


1979 tarihinde açıkladığı 
kararında, sanık' Alpasian 


Alpaslanın 27 Ocak 
1978 tarihinde Aksaray" 
da bir belediye otobüsünde sol görüşlü Sait Ulusoy'u öldürmekten 24 
yıl, kaçarken kendisini engellemek isteyen Turgay Soygül'ü yaralamak suçundan 6 yıl, tabanca bulundurmaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 


nesine kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor. 


Diyarbakır'da 


Dıyarbakır-Silvyan yolunda bir otobüs silahlı ve maskeli beş kişi tarafından soyuldu. Soyguncular 6 bin lira ile 70 bin lira değerinde eşya aldılar. 

Öte yandan bir süre önce Çınar ilçesinde 


meydana gelen olayda bir jandarma eri ile bir şoförü öldürmekten sanık olarak arandığı bildirilen Şehmuz Kaya yakalandı. 


Direniş yapan 200 polis hakkında soruşturma açıldı 


İzmir Toplum Zabıtasında görevli 200 polis hakkında 9 arkadaşı- nın işe geri alınması için 
2 saat işi bırakmaların- 
dan dolayı, idari soruşturma açıldığı bildirildi. 


Bir grup sahte solcu Fındıklı” daki polis noktasını yakmak istedi 


İSTANBUL 

Görevli iki bekçiyi etkisiz duruma getiren kimliği (o belirlenemeyen 


bir grup sahte solcu dün saat 18.15'te Fındıklı' daki polis noktasını yakmak istedi. 

Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü (o yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fındıklı'daki bir bankanın genel müdürlüğünün önündeki polis noklası kimliği belirlenemeyen 


HABER MERKEZİ 
Türk Tabipler Bir liği Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek, doktorlara yönelik saldırıların ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, "Yeterli önlemler alınarak hekimlerin görev yapmas: 
sağlanamadığı takdirde hekimier tüm ülkede sağlık hizmetlerini durduracaklardır' dedi. 
Erdal .Atabek, dün basına verdiği yazılı açıklamada, hekimlerin göreve geliş ve gidişlerinde güvenlik kuvvetleri tarafından korunmaya alınmasını is- 


kişilerin saldırısına uğradı, Noktada görevli iki bekçiyi yere yatırarak etkisiz duruma getiren saldırganlar, daha kulübenin etrafını dökerek yaktı. Güvenlik Kuvvetlerinin geldiğini gören saldırganlar, havaya ateş ederek kaçtılar. 
Kulübenin bir kısmının yandığı, olay yerinde dört mermi kovanı bulunduğu bildirildi. 


sonra gaz 


şe A A EŞİN 
Türk Tabipler Birliği Başkanı Atabek: 


"Tüm hekimlere silah taşıma ruhsatı verilmelidir” 


teyerek, bütün hekimlere silah taşıma ruhsatı (o verilmesini talep etti 

Gaziantep Devlet 
Hastanesi Operatörlerinden Dr. Orhan Özbay'ın ve daha önce öldürülen doktor ve eczacıların öldürülme olayını kınamak için Atatürk anıtına kadar yürümek isteyen âoktor- 
İarın yürüyüşüne Valilik izin vermedi. 

Doktorlar - isteklerinin valilikçe kabul edilmemesi üzerine, , cumartesi günü- saat 
10.00'a kadar hastalara bakmama kararı aldılar. 


ilginçitirafı: 


dışarı 


erlendiriliyor. 


zelerimizden 


hazırız 
Sp! 


3G 


düşünüyorsunuz? 


SPİKE 


S5-20'leri sökmeye hazır mı? 
FALİN: Eğer Balıdaki 


hepsi orladan kaybolur 


ların ortadan 


vt 
SPİEGEL 


te vapıldi 


FALIN: Tehdit yoktu 


SPİEGEL: Bizde bu mesele baş- 


ZAGLADİN : Eğer bizim fü korkuyorsanız, buyrun karşılıklı konuşalım , füzelerimizin sayısını azaltmaya 


EL: SALT VU uzun yıllar sürdü. Bunun için ne kadar bir süre 


FALIN: Onu Amerika'ya so run, SALT I'de en azından üc buçuk yıl bizim değil, A merikalıların tutumundan ötürü zi yan oldu. Eğer bu pazarlıklara hazırlıklı bir şekilde gelinirse ve yoğun olarak çalışırsak bir yıl için lamamlayabiliriz Şunu kesin olarak bilmek istiyoruz, Eğer Batı orta menzilli füzelerden ve Cruise Füyelerinden vazgeçerse, Sovyetler 


lün nükleer silahlar ortadan kaybolursa bizim tarafta da 


SPÌEGEL: Sovyetler Birliği'nin batı bölgesindekiler de dahil mi? 

FALİN: Eğer Balı Avrupa için tehdit edici görünüyorsa, ama ne yazık ki bu gerçekçi değil Batıdaki nükleer silah kaybolmaya cağı noklasından hareket etme- 


Baskan Brejnev'in önerisi ne yazık ki Batıya karşı nerdeyse Orlusuz tehditlerle birlik- 


Sovyet dış politika uzmanlarının 


44 | 
Burnumuzu 


uzatmamız | yasaklanmak istenirse kabul etmey 


Brejnev’ in silahsızlanma önerisini Doğu Almanya” daki en büyük askeri törende yapmasını Avrupalılar kuşkuyla karşıladı 


Sovyetler, Almanya” ya yerleştirilecek yeni füzelerin Avrupa” daki siyasi durumda nitelik değişikliği yaratacağını söylüyorlar 


Sovyet uzmanları, Angola” nın çıkarlarını düşünerek bu ülkeye müdahale ettiklerini ileri sürüyorlar 


BATI ALMANYA'NIN 
DURUMU 


SPİEGEL; Peki hatırlatma olsun, Özellikle Batı Almanya'ya karşı durumunun büyük ölçüde kötüleşebileceği, sonuçlarını hesaplamak zorunda olduğu gibi şimdiye kadar işitilmeyen sert bir ton- da sözler söylendi. Böyle bir uyarı niçin herkesten önce Batı Almanya'ya yapıldı? 

ZAĞGLADİIN: Batı Almanya Batı Avrupa'daki en güçlü devlet NATO'nun Avrupa'daki en önemli ülkesidir. 

SPİEGEL: Size karşı da en dostçe davrananı... 


ZAGLADİIN: Evet, eğer şimdi aynı Batı Almanya, şimdiye kadar yumuşamada çok önemli bir rol oynayan, bizimle çok dostça ilişkiler içinde olan bu ülke, siyasetini değiştirir ve yeni Amerikan silahları ile silahlanmaya başlarsa, bu bütün Avrupa'da siyasi bir değişiklik olduğunu gösterir 

FALIN: Niteliksel bir değiş- 


me.. 
SPİEGEL: Yani siz NATO'nun Aralık kararını, Batı Almanya açısından şimdiye kadar sürdürdüğü yumuşama ve Doğu siyaseti ile bir çelişki olarak görüyorsunuz. 


ZAGLADİIN: Aynen öyle, 
Bu bizim için çok rahatsız edici bir şey çünkü biz Balı Almanya ile olan ilişkilerimi- 


Dogu Almanya'daki Sovyet askerleri. Daha ne kadar bu yabancı topraklarda kalacaklar” 


I~ a 


İZ 


e iki gündür Almanya’ da yayınlanan SPIEGEL dergisinin Sovyetlerin dış ilişkiler konusundaki uzmanları Zagladin ve Falin ile yaptığı görüşmeden bölümler yayınlıyoruz.Bugün bu görüşmenin son bölümünü veriyoruz.Konuşmalarda Sovyet yayılmacılığı üzerinde duruluyor 


Askeri geçit töreninde silahsızlanma önerisi 


Doğu Berlin'deki son 30 yılın en büyük askeri geçit törenin- 


de Sovyet füzeleri geçiyor (üstte). Brejnev, Sovyet uydusu ülkelerin liderleriyle geçiti izilyor (altta) 


zin çok dostça bir çizgide olduğunu düşünüyoruz. Bu, yalnızca ticari alanda da değildir. Şimdi ek olarak doğrudan Sovyetleri tehdit eden çok tehlikeli silahların yerleştirilmesi sözkonusu. 

FALİN: Amerikalılar Sovyetlerle aralarında çıkabilecek bir stratejik savaşın kendileri için kabul edilemeyecek bir tehlike olduğuna karar verdi ler 

Vardıkları sonuç şudur. 
Sovyetler Birliği ile askeri alan- daki yarış, bölgesel sınırlar içinde yürütülmeli. Amerikalılar bu bakışla müttefiklerine ihtiyaç duyuyorlar. NATO'daki yeni silahlar da burun için.. 

SPİEĞEL: Bu başka şekilde de yorumlanabilir: Eğer her küçük sınırlı çelişme kaçınılmaz olarak büyük bir vuruşmaya yol açabilecekse, bölgesel güvenlik bir değer tasımaz, 


YENİ FÜZELER ÜZERİNE 


FALİN: Bakin bizim bakış açımız şu: Amerika'dan Sovyeller Birliği'ne ve Sovyetler Birliği'nden Amerika'ya tejik sistemlerin işlemesi dakika tutuyor. Bu süre içinde kırmızı telefonu kullanarak bunun bir saldırı mı, yoksa bir yanlışlık mı olduğunu soruşturma olanağımız var. Ama Avrupa'ya modernleşlirme adı ile yerleşlirilmek istenen silahlar, mesela "Pershing-11"' ler ateşlenmesinden sonra 4 dakika için de Sovyetler Birliği'ndeki hedefleri vurabiliyorlar. 

SPİEGEL: O'ler ne kadar zamanda vuruyor? 

ZAGLADIN: SS-4 ve SS-5' lerle aynı zamanda. 

SPİEGEL: Bizim derdimiz de bu zaten! Başkan Brejnev önerisini yaparken hemen hemen aynı yerd» ve aynı zamanda Doğu Almanya" nın 1939'da Hitler'in doğumundan beri en büyük askeri geçit törenini düzenlemesi Batıda büyük endişe yarattı. Herkes bazı şeyleri hatırladı ve şöyle dedi. Silahsızlanma burada mı oluyor? Bu topraklarda sılahsızlanma değil, sivilleştirme gerek! abalarınız adına bu havayı psikolojik bakımdan zararlı bulmuyor musunuz? 

FALİN: Size şunu hatırlat mak isterim: Brejnev'in Berlin" de konuştuğu sıralarda NATO savaş sonrasındaki en büyük askeri manevrasını yapıyor ve bu manevralara 300.000 asker, binlerce lank ve uçak kalılıyordu. 


İEGE rildiği zaman, Brejnev'in o» gün Do- 


Manevralara karar ve- 


ğu Almanya'da konuşma yapacagi bilinmiyordu. Ama Doğu Almanya'dakı geçit töreni için durum böyle değildi. 

FALİN: 7 Ekimde Doğu Almanya'nın 30. kuruluş yılk nı kutlayacağı ve tören yapılacağı önceden biliniyordu. 

SPİEGEL: Çin de bir hafta önce 
30. kuruluş yılını kutladı ama askeri törenler düzenlemedi, varyete gösterileri ve renkli gecelerle kutladı. 

FALİN: Tabii bu Çin'in pasifis' bir siyaset güttüğü an lamına gelmez. Onlar askeri tö renlerini bu yılın başında yapmışlardı 

ZAGLADIN: Batı'da yeni bir tehdit başgösterdiği zaman gerekecek yeni silahları bulmak zorundayız 


ALMAN İMPARATONUNUN SÖZLERİ ÜZERİNE 


Spiegel: Burada yani Batıda, daha çok Sovyetler Birliği'nin Bismarek'ın deyimiyle  “Yaygınlaştığı" kanaati var. Kendi sınırlarının dışına taşıyor. Sürekli olarak yeni silahlar üretiyor. Avrupa'da NA-TO'dan daha güçlü olmak istediği, ABD ile her alanda yarıştığı, Çinlilere nota masraflı bir donanma siyaseti tüğü ve Afrika'da bazı işler çevirdiği söyleniyor. Bismarck olsa bunun bir çıkar siyaseti değil, bir hegemonya siyaseti olduğunu söylerdi. 

Sovyetler Birliği'nin her yan- da bu kadar büyük işlere girmesi, ya da sizin deyiminizle girmeye mecbur kalması, sizi korkutmuyor mu, bu kendi gücünün üslü- ne çıkmak olmuyor mu? Hele Avrupa'dan ve ABD'den çok daha düşük bir sosyal düzeyi oiduğu da düşünülürse. Bu sizin ülkeniz için bir tehlike değil mi? 

FALİN: Amerikalılar bizim kendi gücümüzün üstüne çıkmamızı istiyorlar, bizi böyle bir silahlanma yarışına sokmala rının nedenlerinden birisi de bu. Bugünkü askeri düzeyimizi korumanın bizim için büyük bir yük olduğunu ve aslında bu imkanları cok daha baska isler için kullanmak islediğimizı gız lemiyoruz 

Eğer Amerikalılar Bakan Brown gibi Amerika'nın sınırlarının Norveç'ten İran Körfe zine, Japonya'dan Alaska'ya kadar geniş bir yay çizdiğini söylerse, başkaları da herhalde bunun Sovyetler Birliği için ne anlama geldiğini düşünür. 
Eğer bize Sovyetler Rirliği" nin kendi sınırları içinde kalmas: gerekliği söylenirse, 


SPİEGEL; Kendi etki alanı içinde... 


RUSLAR HER YERE BURUNLARINI 
SOKUYOR 


FALİN;: Bu çok muğlak bir kavram, Burnumuzu dişarı uzatmamız yasaklanmak istenirse bunu kabul etmeyiz. 
Dünyadaki diğer bütün ülkelerle aynı haklara sahip olmak istiyoruz. 

SPİEGEL: Amerikalıların da, kendileri için dayanılmaz hale gelen durumlardan geri çekilmek zorunda kaldıkları oldu. Vietnam bunun için büyük bir ömekür, eğer etki alanının dışına çıkılırsa bunun sonucuna -acı da olsa- katlanmak zorunda kalınır. 

ZAGLADİN: Biz büyük devlet siyaseti gütmüyoruz. Bizim siyasetimiz savunmamızı Ve çıkarlarımızı korumaktır. 

SPİEGEL: Eğer bir örmek vermek gerekirse, Angola'ya müdahale etmek zorunda mıydınız? 

ZAGLADİN: Bu Angola'nın çıkarları içindi. Başkalarının saldırılarına karşı Angolalılara yardım ediyorduk. 

SPİEGEL: Amerikalılar da Vietnam daböyle söylüyordu. 

ZAGLADİN: Aynı sözlerin değişik anlamları olabilir 

SPİEGEL; Çin'in Rusların hegemonya eğilimine karşı, onların deyimiyle "kutup ayısına"' karşı uyansi, Avrupa'da etkisiz kalmadı. Çin" in Batı Avrupa'dan ekonomik yardım istemesine ne diyorsunuz? 

FALİN: Biliyor musunuz, Çin bu tehlikeden Sovyet-Çin sınırı Sovyetler tarafından lamamen boş bırakıldığı bir sırada sözetmeye başladı. 

SPİEGEL: Bugünkü gelişmelere göre NATO Aralık ayında yapacağı toplantıda füzelerin yerleştirilmesini karara bağlayacak. Sovyet 


tarafı buna nasıl bir tepki gösterecek? Geç olduğunu dösürmesine rağmen pazarlığa devam edecek m, yoksa yumuşama sona erecek ve yeni bir soğuk savaş mı başlayacak? 

FALİN: Taraflardan /iririn böyle karanlık bir perspeklij;e gölürmede ilk adımı almaya cağı noklasından harekel el mek istiyoruz 

Ve : böyle bir durumda nasıl davranı.sanız karşı laraj da aynı şekilde davranacaklır. 
Sovyeller Birliği baskı altında pazarlık yapmaz. Eğer şimdi bu şansı kaçırıwsck, bu geçmişle kaçırdığımız fırsatlarla kıyaslanamayacak kadar büyük bir kayıp Glacak, Bunu bilmek 


önemli Pi 
BITT! 


Yüksek Öğretim 


Sorunları 
Sempozyumu 


sona erdi 


© Son oturumda öğrencilere de konuşma hakkı tanındı 


ANKARA (ÖZEL) 
TÜMÖD'ün düzenlediği Yüksek öğretim Sorunları Sempozyumu önceki gün sona erdi. Sempozyumun son oturumunda öğrencilere de söz verildi. 

12 Kasımda başlayan 
ve toplam 6 oturumdan oluşan sempozyumun son üç bildirisi yüksek öğrenim gençliğinin sorunlarına ayrılmıştı. 

1. bildiriyi sunan 
Prof. Dr. Ayşe Baysal, yüksek öğrenim gençliğinin ekonomik sorunları, mali olanaklar, beslenme ve yurtlar üzerine görüşlerini açıkladı. Prof Baysal, kredilerin artırılması, yurtların sayılarının çoğaltılması ve düzenlenmesi, öğrencilerin sağlıklarıyla ciddi ve yakından ilgilenilmesi (o gerektiğini savundu. 

Tartışmacılardan Demet Börtücene bu görüşleri eleştirerek, bu tür düzenlemelerin yüzeysel olacağını söyledi. 

“Öğrenim Özgürlüğü ve Üniversitede Yönetime Katılım" konulu ikinci bildiriyi Doç. Dr. Metin Kazancı sundu. Kazancı, daha çok yönetime katılma üzerinde gövüşlerini belirtirken yöneticilerin bundan yana olmadıklarını söyledi. 
Öğrencilerin yönetime katılmasının gerekli ve çok yararlı olduğunu savunan tartışmacı Doç. 
Dr. Kemal İnan, can güvenliğine de değinerek, okulları eylem alanı olarak görmediğini, bundan da bir yarar ummadığını belirtti. 

Son bildiriyi sunan 
Prof. Dr. Özer Ozankaya, yüksek öğrenim gençliğinin toplumsal yapıda- ki yeri ve siyasal etkinliği üzerine görüşlerini açıkladı. Ozankaya'nın görüşleri Doç. Dr. Gencay Saylan ve Doç. Dr. Artun' Ünsal tarafından tartışı'dı. © Özer Ozankaya gençlerin birbirlerinin fikirlerine karşı hoşgörülü olmalarını istedi. Doç. 
Dr. Artun Ünsal da öğrencilerin siyasal hayatta etkinliklerinin bulundugunu söyledi. 


Töb-Der yöneticisi iki kişi daha gözaltına alınarak 
Ankara' ya gönderildi 


HABER MERKEZİ 


Töb-Der Ergani Şube Başkan? Halil Arat ile Lice Şubesi saymanı gözaltına alınarak Ankara' 
ya gönderildiler. Sözkonusu iki yöneticinin de Ankara'da bir süre önce yapılan Başkanlar Topiantısna katıldığı belirtildi. Daha önce gözaltna aliman Töb-Der yöneticileri de Ankara' daki toplantıya katılmalarından dolayı tutuklanmışlardı. 


-ne enh 


il, 


KAYIP — Nufus cüzdanımı kaybettim geçersizdir. 
Ahmet HALİM 


——— — 


KAYIP— Ziya Gökalp Lisesinden aldığım öğrenci kimlik kartımı ve 


Vahap GÜVEN 


R 
Re 


MHP yanlısı Hergün gazetesinin dünkü sayısında, Gündem köşesin- de, Sakin Öner, Demirel'in “Aşırı solcuların örtülü MC telkinlerinden ürkerek"' yeni hükümeti kurduğunu öne sürüyor. 

"Ecevit'ten Perinçek'e kadar bütün solcu liderlerin, Milliyet'ten A ydınlık'a kadar bütün solcu gazelelerin 'memnuniyetle' karşıladığı bu hükümet için yorum yapmak henüz çok erken. Fakat kuruluşunda uyandırdığı intibayı icraatı ile de ıspatlarsa, bunun 'AP'nin intiharı' olacağını şimdiden söyleyebiliriz" diyen Sakin Öner, Demirel'in, anar 


açıkça 


ANKARA (ÖZEL) 
Çoğunlukla okul öğrencisi olmayan 500'den fazla komandonun grup halinde Gazi Eğitim Enstitüsüne girmek istemesi 


tında Gazi Eğitim Enstitüsünün kapısına sayıları 


| 


Daktilo | i 


memuümünüln 


hikayesi 


Her hükümet değişikliğinde olduğu gibi, bugünlerde de gazete sütunları yine yüksek bürokrasideki atamalarla dolup, taşıyor. 


Benim anlatmak istediğim hikaye ise, öyle müsteşar, genel müdür seviyesinden birinin de- 


Doğunun küçük bir ilçesinin mal müdürlügünde, 11'inci dereceden bir daktilo memuru- nun son iki ayda yaşadığının 'ikayesi. 

Bir buçuk yıl içinde dört kere oradan oraya tayin edilmiş. Yedi nürus, evleri sırtlarında bir o ilçeye, bir bu ilçeye. Açıkçası, "Sen bu işten edebinle çek git" diyorlar. 

Neden mi? 
kaymakam-belediye reisi-mal müdürü ç ün toprak ağalarına sırt dayayan derebeyliğinin tahakkümü altında. Bir de bunların "vurucu gücü" olan Apocuların. 

Mal müdürlüğündeki daktilo, bur çetenin yolsuzluklarına gözyummayı reddedince önce damgayı yemiş: "Maocu". Sonra da MeP'liler tarafından uzaklaştırıldığı eski ilçeye gerisin geri sürgünü çıkarılmış. 

Daktilo memuru bu haksızlığa belki çare bulurlar diye, Ankara'ya geliyor. Maliye Bakanlığında bir yetkiliye başvuruyor. Dilekçesini okuyan yetkilinin yüzü ciddileşiy or: 

—Sizin işiniz önemli bir tahkikat konusudur. 
O da en az üç-dört ay sürer. 

—Bevefendi benim istediğim tayinimin durdurulmasındar. ibaret. Dört ay işe gitmezsem mustafi sayarlar. 

—Raporla, izin-mizinle durumu idare et. 

Çoluk çocuğa kim bakacak? 

—Kaç çocuğun var? 

—Beş tanesi ellerinden öper. Biri de yolde. 

—Vah, vah... Pardon, Aliah bağışlasın. Peki torpiliniz, dayınız mayınız yok mu? 

—Hayır. 

—O zaman size ancak bir öneride vulunabilirim. Şimdi gidin. Bu arada nasıl olsa yolunuzun üstünde; Mersin, Adana, Hatay, İskenderun, Antep gi da mal müdürlüğünde iş bulun. Oraya naklen tayininizi yaptırın. 

—Oralarda iş bulabilecek, gidebilecek durumum olduktan sonra size niye başvurayım? Ben Ankara'ya gelebilmek için eşyalarımın bir kısmını satmak zorunda kaldım. 

—Vallahi kardeşim benim elimden başka bir şey gelmez. 

Maliye Bakanlığında derdine çare bulamayacağını anlayan daktilo memuru, bu kez bir tanıdığı aracılığıyla Tekel Bakanlığına başvurur. 
Nasıl olursa, işi yolunda gider, bulunduğu ilçenin tekel müdürlüğüne girebilmesi imkanı do-Zar. İstanbul'a gidip naklen tayinini yaptırmasını söylerler. 

İstanbul'a gider. "Tamam işin oldu, şimdi memleketine git, eski çalıştığın yerden muvafakat yazısı getir” derler. Daktilo memuru tek rar ilçesine döner. Binbir güçlükle muvafaka yazısı, sicil özeti, ve tezkiye varakasını alır, tek rar İstanbul'a döner. 

Ne çare ki bu sefer de bayram yaklaşmıştır Genel müdürlükte işini görebilecek kimseler tatile çıkmıştır. Orada bulabildiği kişiler "Önümüzde 8-10 gün tatil var. Yazık buraiarda perişan olma. Şimdi memleketine git, bayramdan sonra gel" derler. 

Daktilo, memuru memlekete gider, bayramdan sonra İstanbul'a tekrar döner. 

Ama genel müdürlükte tavır değişmiş, suratlar asılmıştır: 

—Maalesef, size yardımcı olamayacağız. Genel müdürlü ğümüzde çalışmanız imkansız. 

—Neden? 

—Mal müdürlüğü sizin tezkiyenizi "bozuk" düzenlemiş. 

Tezkiyenin neden "bozuk" olduğu malum, İlçedeki çetelerin soygunculuğuna gözyummadığı için. Tezkiyeniz "bozuk" diyen "'yetkili" ise TİP'li. Hani, emekçiden yana olduğu nutukları atan partiden. 

11'inci derecedeki daktilo memuru, şu anda eski işinden, maliye lojmanlarındaki evinden de atılmış bulunuyor. Beş çocuk, yedi nüfus, sokakta. İşinden edenler ise Apocularla kolkola keyfinde, yolsuzluğunda. 

İşte size Türkiye'nin "en" özgürlükçü, "en" demokratik, en "solcu" hükümetinden kalma $ bir manzara. 


e MM 
Gazi Eğitim'de öğrenim aksadı 


erden birinin defterdarlığında ya 


Í 


500'den fazla olan bir grup gelerek okula girmek istedi. Polis önce hu grubu: içeriye aldı. İçeri- de kimlik kontrolü yapılması üzerine bu grubun büyük kısmının okul 


nüfus hüvviyet cüzdanı- üzerine eğitim aksadı. P? yü mı kaybettim, Hükümsüz- öğrencisi olmadığı anladür. Sabah saat 8.30 sırala şıldı. Bunun üzerine bu 


grup polis arabaları ile okul dışına çıkarıldı. 


Hergün, Demirel'in yeni hükümeti kurarken solcuların etkisinde kaldığını söylüyor 


şinin kaynaklarının hem solda, hem de sağda olduğunu söyleyen politikacılara inanmamasını istiyor 


Hergün yazarı şunları söylüyor: 

"Anarşiye karşı başarılı olabilmenin tek şartı, 'aşırı uçlar' edebiyatını bir tarafa bırakarak, soldan gelen telkinlere kulak tıkayarak, kararlı ve cesur bir biçimde komünist terör odaklarının üzerine gitmektir. Ayrıca yeni hükümelin vereceği her tavizin Ecevit'in ve solun ekmeğine yağ eğini, AP' nin ise intiharı rlayacağını ifade ediyoruz." 


e >> 
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TİYATRO 


ismail Memduh 


Tiyatro plastiğinin saygın adlarından Polonya- li sahne adamı Josef Szajna ile İstanbul'da bir rastlantı sonucu karşılaşmış, tanışmıştım. Temel ilgi alanı olmamasına karşın çocuk tiyatrolarına ilişkin görüşlerini almak istemiştim. Bana yine kendi ülkesinden bir başka pedagogun, Janusz Koroczak'ın görüşlerini anlatmıştı; 


“—Çocuğa duyduğumuz sonsuz sevgi ve şefkat masalını bir yana bırakıp, çocuğun haklarının neler olduğunu kendimize sormamız gerekir. Çocuklar ve gençler, insanlığın üçte birini oluşturmaktadır. Çocukluk, yaşamın üçte biri demektir. Yeryüzündeki tüm zenginliklerin üçte biri çocukların olmalıdır. Bu, onlara bahşedilmiş bir lütuf değil, yasal haktır..." 

Sanatın hiç bir sınıflandırmasında "çocuklar için tiyatro" kategorisi ile karşılaşılmadığı bir gerçek! Oysa, çocuklar için sanat konusunda, sanat yolu ile eğitim kuramı ve estetik değerlendirme kuramının yeraldığı da bir gerçek.. Engels, gelecekteki insanın "homo aestheticus" olacağını önceden sezmiştir. 

Dünya bölünmüştür. Bugün "üçüncü Dünya" terimini de kullanıyoruz. Kimbilir, belki çocukların dünyasına da bir numara verilmesi gerekecektir! Sosyal Antropoloji hocam Thomas Barthel'in şu sözlerini anımsarım hep: 

''— Bir kültürel kategori olarak dünya, insan toplumlarının özbilince varmaları, kendi kendi- 


,lerini tanıyıp ortaya koymaları anlamını taşır. 


Tüm halkların insanlık kültüründe eşit payları vardır." 

“Bir Saygı Dünyasında Çocukluk" başlıklı yazısında Henryk Jürkowski'nin şu satırları, Prof. Thomas Barthel'in düşüncelerini destekler niteliktedir: 

"— Biribirinden hiç ayrımı olmayan yaşam standartlarına ve beğenilere yönelmek, kendi geçmişlerinin kültürel kalıtımına dayanan irili ufaklı toplumların kendilerine özgü yapılarını sürdürmek isteği ile ters düşer, Afrika halklarının büyücülük geleneğinden kaynaklanan kendi kültürel biçimlerini (örneklerini) yaratma çabaları, Endonezyalıların danslarını ulusal bir kimlik ögesi olarak görmeleri, Belçikalıların yöresel (yerel) gelenekleri : yaşatmaları hep bu nedenledir. Çünkü çağdaş insan, tamamen kendisinin olan bir kültür içinde güvence duymaktadır (...)" 

Çocuğa tiyatro, ni kuşakların yetiştirilmesi ve belli bir kültürle yoğrulması açısından önem taşır. ABD'de salt çocukları eğlendirmek, onlara burjuva ideolojisini şırınga etmek amacı ile çokluk parasal kazanç kaynaklı tecimsel çocuk tiyatroları eylemlerini sürdürmektedir. Burjuva-kapitalist dünya görüşü içinde çocuğun yetiştirilmesi ereğine (o yönelik tiyatrolardır bunlar.. 

SSCB'de kolektivizm anlayışının ve sanatsal yaratımın gerekleri ile eğitme amacını gü- der ve yapısı gereği tecimsel değildir, ticari tiyatro niteliğini taşımaz yani.. Çin Halk Cumhuriyeti'nde çocuklar yazar, oynar bu o- 


yunları ve Pekin Operası özelliklerini taşır çocuk tiyatroları... 

Türkiye'de çocuk tiyatroları "'ödenekli" Şehir Tiyatroları'nda başlamış, '"'ödenekli" Devlet Tiyatroları'nda yozlaşmış, "ödeneksiz"' özel tiyatrolarda "banka mevduat hesabı" örneği o tecimselleşmiştir!  AÇOK (Anadolu 


Çocuk Oyunları Kolu) bu tanımın dışında bırakılmalıdır. Ama genelde çocuğa tiyatro, Türkiye'de uzun yıllar savsaklanmıştır, savsaklanmaktadır. Elbette bu, düzen sorunudur. 
Dış dünyadan, dış dünyanın kendileri için bir çeşit karşıtlık anlamma gelen başkanlığından, bilinmeyenden ürken çocuk için yapılması gereken, bilinmeyene güvensizlikle değil, araştırma ve öğrenme isteği ile yaklaşmalarını, çocuğun yeni birşey bulmaktan tadalmasıhı sağlamaktır. 


*Jurkowski'nin dediği gibi, böylece “bilinmeyen bildik olacak, hayranlık ve saygı uyandiracak, çocuk kendi dünyasında güvenli" kılınacaktır. 


istanbul Devlet Tiyatroları 


Sanat ve Kültür 


çerçevesinde düzenlenen 


sanatçının 19727 yılında Berlin'de sergilenen "Androcles ile Atslan” afişi 


programı 


“Sanat İnsanları”nda 
Mengü Ertel tanıtılıyor 


İstanbul 


programına 


Sanat İnsanları"'nda Mengü Ertel'in yapıtları, yaşamı kendi koleksiyonundaki dialardan yararlanılarak gösterilecek, 


Devlet 
79-80 sezonunda sanat ve kültür progamı çerçevesinde "Sanat İnsanları" programının ilkini Mengü Ertel'e ayırdı. 24 Kasım Cumartesi 15'de yapılacak olan kültür konuşmacı 
Aziz Nesin, Can Yücel, Çetin Özkırım ve Onat Kutlar katılıyor. 


Istanbul Devlet Tiyatrosunda sergilenen “Deli Dumrul" oyunu- nun dekor ve kostümlerini de yapan Mengü Ertel, Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. 

Atatürk Kültür Mekezi büyük salonda yapılacak olan "Sanat İnsanları" programının yanısıra konser salonu fuayesinde Mengü Ertel' in çeşitli dönemlerinde yaptığı afişlerden ve sanatçının yapıtları hakkında iç ve dış basında çıkmış eleştirilerden oluşan bir de sergi açılacak, 


Tiyatroları 


olarak 


"Beş Para Etmez Oyun”un provaları, yazar ve eleştirmenlere açık yapılıyor 


Bertholt Brecht'in "Üç Kuruşluk Opera” oyunundan günümüze uyarlanan "Gerçekle Hiç Bir İlgisi Olmayan Beş Para Etmez Oyun"un yönetmenleri basına bir açıklama yaparak provaların 


tüm eleştirmen ve tiyatro yazarlarına açık olduğunu bildirdiler. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına bağlı Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunda sergilenmeye başlanacak olan "Beş Para Etmez Oyun"'un yönetmenleri Mustafa Alabora, M.Engin Noyan ve Erdal Özyağcılar açıklamalarında "Üzerinde çalışmakta olduğumuz tiyatro yapıtının en sağlıklı bir biçimde ortaya çıkıp seyircimize gerektiği gibi ulaşabilmesi için üretimimizin bu aşamasında eleştirinin yardımlarına, bizi uvarmasına ve yönlendirilmesine gereksiniyoruz" dediler. , 


İzmir Devlet Tiyatrosu "Oyunlarla Yaşayanlar”ı sergiliyor 


İzmir Devlet Tiyatrosu kasım ayıyla birlikte turnelere başlıyor, Ayrıca dönemin ikinci oyunlarının çalışmaları da sürdürülüyor, 

İzmir Devlet Tiyatrosunun sezon başından bu yana sergilediği "Tırpan", 18 Kasımdan sonra Ankara turnesine çıkıyor. Tırpan'dan sonra ise Ankara Yeni Sahnenin hazırladığı Oğuz Atay'ın "Oyunlarla Yaşayanlar". sahneye gelecek. "Oyularla Yaşayanlar'ın İzmir'deki gösterileri kasım ayı sonuna dek sürecek, 

Bu arada Polonyalı yazar Slawomir Mrozek'in "Sığıntılar"ı ve Mu- 


sahipzade Cemil'in 


"Ferhat ile Şirin" in balerinleri. 


Çağdaş Bale Topluluğu, "Ferhat ile Şirin”i sergilemeye başladı 


Nazım Hikmet'in aym adlı eserinden baleye aktaran Ferhat İle Şirin Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Çağdaş Bale Topluluğu tarafından 


Kadıköy Şehir Tiyatrosunda sergilenmeye başlandı. 


Müziğini A. Melikof'un yaptığı "Ferhat İle Şirin'i Cem Ertekin 


yönetiyor, 


“Pazartesi-Perşembe” adlı yapıtı sırayla İzmirli seyircilere sunulacak. 

“Sığıntılar"ın yönetmeni Fikret Tartan oyunda, ülke sorunları ile çağdaş ve kişisel sorunlar karşısında iki kişinin arasında geçen çatışmanın sergilendiğini belirtti. Sığıntılar'ın rollerini Önder Akın ve Sönmez Atasoy paylaşıyorlar. 

Oyun çalışmalarının yanısıra, sanat ve kültür faaliyetlerine de yer veren İzmir Devlet Tiyatrosu 
18 Kasım gecesi Dr. Ali Rıza Balaman'ın sunacağı 
“Tiyatroda Halk Bilimi" konulu bir söyleşi düzenledi 


Karaca Tiyatrosu, kültür evi oluyor 


İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Koti|, İstiklal Caddesindeki Karaca Tiyatrosunda halka dönük kültürel çalışmalar yapılacağını bildirdi. 

Birkaç yıl önce ölen tiyatro sanatçısı Muammer Karaca'nın Beyoğlu'ndaki tiyatrosunda incelemeler yapan Aytekin Kotil, Sular İdaresi Genel Müdürlüğünce satın alınan binanın bundan böyle halkın izleyeceği kültürel çalışmaların sergileneceği bir yer olarak kullanılacağını belirtti 

İstanbul Belediye Başkanı tiyatroda Konservatuar Tiyatro ve Bale Bölümü öğrencilerinin haftada bir gün uygulamalı çalışma yapacaklarını, diğer günlerde ise binanın her türlü kültürel çalışma- ya açık tutulacağını kaydetti 


Tünel Kültür Sanat Evinde Potemkin Zırhlısı gösterilecek Bugün Tünel Kültür Sanat Evinde saat 


15.00 ve 18.00'de Ayzenşlayn'ın ünlü filmtPotemkir Zırhlısı göslerilecek 


N. Uçar: "Uzmanlaşmış 


arkadaşlar, programı 


birlikte oluşturmalı” 


Selami Şimşek 


SORU: Yeni Federusyon Başkanı "Milli takım antrenörlüğü Federasyon için devamlı polemik konusu olmuştur” diyor. 
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Milli takım antrenörlüğü meselesi sizce nasıl çözümlenme 


lidir 


CEVAP: Milli takım antrenörlüğü meselesi önemli bir meseledir. Burada söz konu- 


su, o'takım bu takım olmamalıdır söz konusu ülkemiz olmalıdır. Milli takım antrenörlüğüne seçilecek antrenör arkadaş bunu düşünerek hareket etmelidir 

Bence milli takım antrenörlüğü şöyle çözümlenmelidir: Federasyon teknik kurulu ve güreş antrenörlüğünde uzmanlaşmış arkadaşlar bir araya gelip bir çalışma programı oluşturup beraberce Çahışmaları gerekir, Burada en önemli mesele yetenekli arkadaşların seçilip en iyi bildikleri konulara göre görev bölüşümü yapmasıdır. Kısacası bu işi bilen antrenörlerin bir araya gelip uyum i- 


Yaşının küçüklüğü ve başarısıyla göz dolduran 
Nadia Comaneci 
(yukarıda) ve 
1972 Olimpiyatlarının Altın re- 
Mark 


Spitz 


Newsweek dergisi, li yıllara ait yaptığı değerlendirmede Nadia Comaneci ve Mark Spitz'i en başarılı iki sporcu olarak gösterdi 


Vergi, kusursuz hare 
ketleri dolayısıyla 1976 
Montreal Olimpiyatların da seyircilerin sevgisini kazandığını belirttiği Comaneci'nin aynı zamanda resmi derecesi en başarılı olan sporcu olduğunu da ifade ediyor. 


Mark Spitz'in ise 19⁄2 Olimpiyatlarında 7 altın madalya alarak rekor kır dığını belirtiyor. 


İLAN 
İSTANBUL 5'İNCİ 
İCRA 
MEMURLUĞUNNAN 


Mahcuz olup satimasına karar verilen 22.800 
lira kıymetinde Masa saati, emayetaş fırınlı ocak, yemek masasi ve 6 sandalyesi, televizyon sehpası, sehpa, büfe, aygaz, tüpü, halefleks halı, gaz sobası, avlze, vs.nin açık artırması 26/11/979 günü 


Saat 16.30-16.45 arası Beyoğlu Tarlabaşı Sakızağacı Caddesi No:30'da 


yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kiymetinin 9675'ini bulmadığı takdirde 27/11/ 
979 günü aynı mahal ve 
Saatte ikinci satışı yapılarak en çok pey sürene İhale edileceği, ihale karar pulu ve dellaliyenin alıcıya ait bulunduğu ilan olunur. 

Basın :8225 - 1206 


Comaneci 1976, 
Mark Spitz 1972 


Olimpiyatlarının en başarılı sporcuları olarak gösteriliyorlar 


çerisinde hoşgörülü çalışmalarıyla bu mesele çözümlenebilir. 


SORU: Kulübünüzün özel sorunları hakkında bilgi verir misiniz? 


CEVAP: Faal 40 lisanslı güreşçimizle uyum içinde Çalışmaktayız. Bunun yanısıra birçok eksiğimiz var. En önemlisi sporcu arkadaşlara gerektiği kadar ek gida veremiyoruz. Demir Yollarında çıkan personel yemeğinden yiyorlar, bu yemeklerden ancak normal bir vatandaşa yetecek kalori var, oysa spor yapan bir kişinin 6000 kalori alması gerekir. Kulüp olarak bu eksikliği gidermek için ye <ililerimize müracaat et - tik. 


Çalışmalarımız sabah 09.30'dan 11.30'a, öğleden sonra 14.30'dan 16.00'ya kadar devam ediyor, Bu iki çalışma arası sporcularımızın dinlenmesi gerekir, su anda bu imkanımız yok fakat yine bu durumu da yetkililerimize bildirdik, önümüzdeki yıl sanıyorum dinlenme t isimiz yapılır. 

Bu eksikliklerimiz giderildiğinde başarı oranımızın artacağına inanıyorum. 


Milli takım, 
Galler 

maçı için kampa girdi 


İZMİR (ÖZEL) 


Çarşamba günü Avrupa Uluslar Kupası'nda Galler ile karşılaşacak olan A milli futbol takımı aday kadrosu, dün Kampa girdi. 


Pazartesıne kadar Kuşadası'nda çalışmalarını sürdürecek olan milli takim, daha sonra İzmir'e geçerek son hazırlıklarını tamamlayacaklar. 


Sabri Kiraz ve 9 futbolcunun geç katıldığı kamp? 
Jik katılan futbolcular söy le: K. Mustafa, B.Mustafa, (Altay), Fatih (Gaziantep), Sadullah (Göztepe), Mehmet Ekşi, Necdet (Beşiktaş), Erol (Fenerbahçe) ve İsa (Zonguldak). 


“Şimdi hedefimiz İzmir'deki rakibimizi yenerek grup ikinciliğini kazanmaktır" diyen Sabri Kiraz, Takimi Standart Llege'den oyun İzni alarak Pazar günü kampa katılması beklenen Erhan Önal için de "Form durumu bir idmanda belli olur. Oynayıp oynamayacağına o zaman karaf verebiliriz"' dedi. 


` 


RP fiu A 


Necdet Uçar uyum Içinde çalıştıklarını belirttiği güreşcilerden bir grupla... 


Œ Uçar:” Milli takım antrenörlüğü meselesi bu işi bilen arkadaşların bir araya gelip uyum içerisinde, hoşgörüyle çalışmalarıyla çözümlenebilir” 


SORU: Kulübünüz mili takımlara birçok sporcu veriyor, başarınızı neye bağlıyorsunuz? Önümüzdeki (o uluslararası müsabakalarda milli takımlara (o verebileceğiniz yeni isimler var mı? 


CEVAP: Kulubümüz söy- . 


lediğiniz gibi milli takımlara birçok sporcu verdi bunların Çoğunu Greko Romenciler oluşturuyor, Bunların içinde Akdeniz Oyunları, Balkan Oyunları ve Avrupa Şampiyonları var. Dünya ikinciliğimiz de var. Sporeularımızın ve benim en çok arzuladığım dünya şampiyonluğudur. önümüzdeki Dünya Şampiyonalarında ve 1980 Moskova Olimpiyatlarında özellikle Salih Bora ile Serhat Karadağ'dan derece bekliyorum. 
Diğer sporcularımdan da çok güçlü olanları var. Çok çaliştyoruz, azmin elinden hiç bir şey kurtulmaz. Mutlaka Iyi dereceler alacağız tabi bunun şartlarını da hazırlamak gerekir, 


Takım halinde yaptığımız bir çok karşılaşmalar var, bunların hemen hepsinde basarılı olduk, örneğin Polonya'nın güçlü takamlarımndan Guvardıya takımıyla, Polonyada 'berabâre' kaldik Bura: da hezimete uğrattık, Şu anda Macaristan'dan da teklif var maddi durumu ayarlarsak oraya da gitmek istiyoruz. 
Bu Istek dışarıdan belki 'Turistik seyahat' gibi görünebilir fakat şu bir gerçektir ki 


dışarıda yapılan bir karşılaş- - 


ma içerideki yapılan karşılaşmalardan bir kaç kat daha yararlıdır. Tecrübeyi büyük ölçüde artırır, Bizim ba-Şarımızın büyük bölümü de 


dışarıdaki temaslarımıza borçluyuz. 
Ama Başarımızın Sırrı, 


Kulüp olarak karşılıklı saygı, sevgi ve disiplinli çalışmadır, 


BITTI 


fekeli boksörler faaliyetlerinin 


engellendiğini belirtiyorlar... 


İSTANBULÜZEL 

Son yıllarda başarılı sonuçlar elde eden Tekel Boks Kulübü sporcuları yaptıkları açıklamada, faaliyetlerinin bazı yöneticiler tarafından (o engellendiğini belirttiler, 

Tekel Gençlik Boks Kulübü adına açıklama yapan boksörlerden Nezih Noyan, fabrika müdürü Halit Deringör'ün "çalışmaları kısıtladığını, sporcuların arasını açmaya çalıştığını" söyledi. 

Kulüpte faaliyet gösteren boksörlerden 14'ühün milli formayı giydiğini belirten Noyan "Böyle bir kulübün boksörlerine imkan tanınması gerektiği halde, bunun tam aksi ol makta, sanki başarı suçmuş haftalık antrenman günleri 6'dan 2'ye indirilmiştir" dedi. 

Noyan açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü: 

Sayın Deringör sporcuları asalak olarak görmekte ve aldığımız 7 bin lira ücreti büyük bir miktar olarak göstermektedir. Ayrıca bu parayı fabrikada çalışma- dan aldığımızı söylemektedir. Oysa her sporcu arkadaş antrenmanları dışında fabrikadaki görevini sürdürmektedir." 

Olumsuz şartların sürmesi halinde bu spordan koparılmış olâcaklarını ifade eden Noyan "Bu sporun ülkemizde kurtarılması iyi, tüm ilgililere çağrıda bulunuyoruz" diye konuşmasını sona erdirdi. 


Mm” Spor yapan bir kişinin günde 
6000 kalori alması gerekir” 


Basketbol Federasyonu Başkanı 


Şaylan, hükümet değişikliğiyle birlikte görevinden istifa etti 


ANKARA (ÖZEL) 

Geçtiğimiz aylarda Basketbol Federasyonu Başkanlığına getirilen Gencay Seylan, hükümet değişikiliği ile birlikte görevinden istifa etti. 

Bugün Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevine başlayan Refaiddin Şahin ile görüşen Şaylan "Lig- deki krizi çözmek için kabul ettiğim görevimden istifa ediyorum "dedi. 

Şaylan istifasının kabul edilmesinden sonra konuyla ilgili olarak basın mensuplarına şunları söyledi: 

“Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bilindiği gibi yeni bir atama yapılmıştır. Göreve gelen yöneticilere istediği kişilerle birlikte çalışabilmek fırsatını vermek gerekir... 

“Bu düşünceyle görevimizden istifa ettik. Biz federasyon olarak sorunları çözmeye çalıştık, katkıda bulunabildiysek kendimizi mutlu sayacağız." 

Basketbol Federasyonluğuna vakit geçirmeden bir başkanın atanması gerektiğini ifade eden Şaylan "Federasyondayken neler yapmak istediğimizi, neler düşündüğümüzü daha sonra bir rapor halinde sunacağız" dedi. 


i Kurtçu lhe kavga edince 


Necdet NIŞ vine istifa etti 


BURSA önceki gün oynanan ve Bursaspor'un 1-0 gallbiye- 


tiyle biten karşılaşmadan sonra, kulüp başkanı Süleyman Kurtçu İle "kavğa" è- den Necdet Niş'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. 
Niş'in Bursa'yı terkederek İstanbul'a geldiği, istifasını da mektupla göndereceği açıklandı. < 


Bursaspor kulübü başkanı Süleyman Kurtçu konuyta İlgili olarak yaptığı a-Çıklamada "Fertler gider yenileri gelir, Bazı dengesiz ki-Şilerin yaptıkları hareketlere en iyi çareyi bulacağız, Bir çıban başıydı patladı, artık tedavisini yapacağız " dedi, 

Bu arada Bursaspor teknik direktörlüğüne Coşkun Özarı yada Metin Türel'in ge- 


Necdet Niş tirllmesi bekleniyor. 


KISA HABERLER 


Genel Müdürlük dergi çıkaracak 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Basın ve Halkla ilişkiler danışmanlığınca aylık bir dergi çıkarılması için başlatılan çalışmaların son aşamasına gelindiği bildirildi. 

Genel Müdürlüğün ofset baskı merkezinde çıkarılıp bütün harcamaları devlet tarafından karşılanacak olan dergi, eğitim, sağlık, yönetim gibi sorunların yanısıra, spor kulüpleri, spor örgütleri, basın ve bölge müdürlükleri arasında yaklaşımı sağlayacak yönde yayın yapacak. 


Gençler Halter Şampiyonası bu hatta 


Halter Federasyonunda ilk kez bu yıl düzenlenen Türkiye Gençler Halter Şampiyonası bu hafta yapılıyor. 15 Bölgeden 20 sporcunun çağrıldığı şampiyonayla ilgili olarak, federasyon başkanı Refik Çölaşan yeni rekorların kırılmasının beklendiğini söyledi. 


Sporcular için arşiv kurulacak 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'ye madalya kazandırmış sporcularla ilgili olarak bir arşiv kurulması için çalışmalara başlandı. 

Beden Terbiyesi Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığının yaptığı açıklamaya göre, arşivde Olimpiyat, Dünya, Avrupa,Akdeniz ve Balkan Şampiyonalarında ülkemize madalya kazandıran sporcularla ilgili olarak fotoğraf ve özgeçmişlerini içeren çeşitli bilgiler bulunacak. Arşiv için belli bir yıl temel alınmıyor. 


17 Kasım 1979 


Beceriksizlik... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
1,5 milyon tonunun altında kalan bölümünü 
TMO alırken, satışa arzedilen diğer bölümden tüccarın yaptığı alımın 
5 milyon ton üzerinde 
olduğu tahmin ediliyor. 
TMO'nun buğday alımını gereği gibi gerçekleştirememesinde en büyük etkenlerden biri,Maliye Bakanlığının tutumu oldu. Tüccar aldığı buğdayın parasını anında öderken» TMO, alımları hem vadeli yaptı, hem de alımların parasını vadeleri geldiğinde ödeyemedi. Halen, TMO'nun,yaptığı alımlardan dolayı üreticiye büyük miktarda borcu olduğu öğrenildi. 
TMO'NUN İHRACAT BAĞLANTILARI 


TMO'nun 1978 yılında dış ülkelere satış bağlantısı yaptığı, 1979 yı lında ise teslim etmesi gereken buğdaydan 10 bin 
737 tonunu yerlerine 
gönderemediği anlaşıldı. 
1979 yılında dış ülkeler 
le bağlantı yapılıp da aynı yıl içinde teslim edilmesi gereken buğdayın, 
tutarı ise 173 bin 450 
ton. Böylece, TMO'nun elinde bulunan toplam stok 2 milyon 230 bin ton buğdayın 355 bin tonunun yıl sonuna kadar dış ülkelere gönderilmesi, geriye kalan 1 milyon 
825 bin ton buğdayın 
1,5 milyon tonunun ise 
1980 yılı mahsulu görünene kadar seferi durumlar için depolarda bekletilmesi gerekiyor. Buna göre TMO'nun elinde 
325 bin ton buğday kalıyor. Şu anda yalnız İstanbul'un 126 bin tonluk buğday açığı var. 


ÖZEL SEKTÖR 

TMO belediyelere 460 
kuruştan sattığı buğdayı, kasım ayında satışları durdurmak suretiyle kesti. Bunun sonunda belediyelerin halkın ihtiyacı olan buğdayı tüccardan alması zorunluluğu doğdu. TMO ise elinde kalan 


19.00 HABERLER 
19.05 ŞEKER KIZ 
19.30 DIMIDAN 


Menemen yöresi kadın 


katılıyor. 


20.00 TAKSI 
20.30 HABERLER 


alınıyor. 


gelişir. 


23.15 HABERLER 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler. 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.02 Günaydın. 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
14.32 Yurttan Sesler 


08.0 
08.02 
09.00 
09.30 
11.00 
11.20 
11.40 
12.40 


Açılış ve Program 
Gün Başlıyor 
Olayların İçinden 
Sabah Konseri 
Şarkılar 

Türküler Geçidi 
Beri Gel Barışalım Geçmişten Günümü ze Halk Ozanları 
HABERLER 
Olayların İçinden 
Arkası Yarın 
Beraber ve Solo Türküler. 


TRT3 


U/.vu Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 10.00 Türk Yorumcuları 10.30 Almanya'dan Müzik 11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 


13.00 
13.30 
16.20 
16.40 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


A.Ş. aslına; sahibi ve" Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR , 


TELEVİZYON 


"dığı programa, Menemen Lisesi Folklor Grubu 


21.15 MINIK KONSER 


Walter Straus yönetimindeki Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu, Melchior Franke'ın "Dinsin İster Kalbim" adlı yapıtını seslendirecek. 


21.20 DEMİR ÇELİK 


Programda, Ereğli Demir Çelik ve Karabük Vemir Çelik Tesislerinin üretim sorunları ele 


21.45 TW DE SİNEMA 


Yönetmenliğini Delbert Mann'ın yaptığı ve başrollerini Sophia Loren ile Anthony Perkins'in paylaştıkları "Karaağaçlar Altında" adlı film yayınlanacak. Eugene O'Neill'in oyunundan sinemaya uyarlanan filmde, olaylar, kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen genç bir kadı- nın, evlendiği adamın oğluyla ilişki kurmasıyla 


mM —— 


325 bin ton buğdayı ülkenin acil döviz ihtiyaçları için salmayı amaçladı. Bütün bunlar tüccara,elindeki buğdayı belediyelere yüksek fiyattan satma olanağı kazandırdı. Öte yandan, özel sektörün ithalat ihtiyacını karşılayacak dövizin, TMO'nun elindeki buğdayın satılmasıyla devlet tarafından karşılanması sağlandı. 

Özel sektörün ,bir yandan da tüccarın elindeki buğdayın dışsatım yoluyla değerlendirilmesi ve ithalat için gerekli dövizin bu yolla elde edilmesi için Demirel'i sıkıştırdıkları bildiriliyor. 


Yunan Aktörler 


Sendikası DETÇA'ya 


işbirliği önerisinde bulundu 


ANKARA (AA) 

Yunan Aktörler Sendikasının, Devlet Tiyatro Çalışanları Derneği nin (DETÇA) Türk, Yunan ve Kıbrıs tiyatroları aracılığı ile artistik ve toplumsal sorunlar üzerinde işbirliği çağrısın- da bulunduğu ve bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasının ,önerildiği bildirildi. 

Yunan Aktörler Sendikası Başkanı Emilie İhsilandi ve Genel Sekreter Basiliee Colovos imzası ile DETÇA'ya gelen mektupta "Düşmanlık havası, kendi çı- 


karları için bu bölgede barışın hüküm sürmesini görmek isteme- 


yen, Kıbrıs'ta çıkarı olan bazı kişilerce geliştirilmektedir. Ülkelerimiz arasında işbirliği, karşılıklı anlayış ve dostluk 


havası yaratmanın esas görev olduğuna inanıyoruz. Biz Yunan ak- 


törleri, Türk, Kıbrıs ve Yunan halkları arasında gerçek bir çıkar farki olmadığını düşünüyoruz" deniyor, 


halk oyunlarının tanıtıl- 


15.40 
16:05 
17.02 
18.01 
19.00 
20.12 
20.15 
21.12 
21.45 
22.02 
23.00 
23.10 
01.00 


Türkürer Geçidi 
Okul Radyosu 
Akşama Doğru 
Çocuk Bahçesi 
HABERLER 
Oyun Havaları 
Köy Dağarcığı 
Türk Hafif Müziği 
Türküler 

TBMM Saati 
HABERLER 
Tatil Gecesi 
Program ve Kapanış 


17.0v Açıklamalı Küçük Koro. 

Türküler Ne Der? 
HABERLER 


Türküler 


18.00 
19.00 
19.45 


20.30 
21.00 
21.15 
22.45 
23.30 
23.55 


Küçük Konser 
Şarkılar 

Spor Gazetesi 
Türküler 
HABERLER 
Program ve Kapanış 


13.00 
15.00 
17.00 
17.03 
19.00 
20.00 
22.00 
22.03 
22.06 
23.00 
01,00 


Konser Saati 

Günün Konseri 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler 
Akşam Konseri 
Çağdaş Müzik 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler 
Gecenin Getirdikleri 
Cuma Konseri 
Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTUR 


İstanbul... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
bir rüzgar olması nedeniyle, tehlikenin önlenebildiğini belirttiler. Olayın ilk saatlerinde şiddetli bir rüzgar bulunması halinde, tüm Kadıköy kıyılarının alev alev yanacağı da bildirildi. 

KILAVUZ YOKTU 

Libya'dan Romanya' 
ya 99 bin ton petrol götürmekte olan Romen tankeri Endependans, saat 05.00 sıralarında Moda mendireği civarında demir almaya başladı. 
Romen Kaptan, liman kılavuzluğundan pilot istemiş ancak henüz pilot gelmeden kalkışa hazırlanmaya başlamıştı. Birkaç dakika sonra Sovyetler Birliğinden Akdeniz'e çelik boru götürmekte olan Yunan bandıralı Evria gemisi, Romen tenkerine yaklaşmaya başladı. Yunan gemisi, Marmara ve Çanakkale Boğazları için pilot almaya gerek görmemiş, kılavuz kaptan motorla gemiyi terkederek Tophane rıhtımına 


çıkmıştı. 
Görgü tanıklarının anlattığına göre, Ro- 


men tankeri Yunan gemisini görünce siren çalmaya başladı. Ancak, Evria gemisinin kaptanı rotasını değiştiremeden Endependans tankerine baş yandan bindirdi ve uzaklaşmaya başladı. Çarpışmayla birlikte, büyük bir patlama duyuldu ve gökyüzüne alevler yükseldi. Bu patlamayı dört büyük ve birçok küçük patlama takip etti. 
Her patlamada alevlerin yükselmesiyle, tüm İstanbul gündüz gibi aydınlandı ve büyük bir görültüyle sarsıldı. 

Kaza sırasında geminin “54 personelinin yarısının .vardiyada görev başında olduğu bildiriliyor. Bu derizcilerden bir kısmı 'denize -atlayarak kaçmaya çalıştı. 
Bunlardan ancak üçü denizden çıkarılabildi. Üç kişiden ikisi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülerek sağ ve yarasız olarak kurtarıldı. Birisi ise ölü bulundu. Denizde kalan mürettebatın kesin durumu halen bilinmiyor, ancak büyük çoğunluğunun denize yayılan" alevlerle yanarak öldüğü sanılıyor. Gemide kalan “mürettebat akibeti hakkında tahminler ise tamamen u nutsuz yönde. 

Çarpışmadan sonra 
Yunan gemisi Evria'nin baş ambarında yangın çıktı. Alemdar kurtarma gemisi olaya müdahale ederek yangını söndürdü. 
Gemi daha sonra Kumkapı önlerine çekilerek ikisi kadın olan 30 kişilik mürettebat kurtarıldı. Geminin batmaması için önlemlerin alındığını belirten yetkililer, mürettebattan üç kişinin yaralı olduğunu söylediler. 

İSTANBUL'UN 
KARŞILAŞTIĞI 
TEHLİKE 

Alemdar kurtarma gemisi, Yunan bandıralı Evria'yı kurtardıktan sonra Romen gemisinden yayılan alevleri söndürmekle uğraşan Söndüren gemisi ve deniz itfaiye gruplarına bağlı gemilere yardıma gitti. Öte yandan İpraş tesislerine bağlı büyük bir söndürme aracı da dün öğlen saatlerinden itibaren olay yerine geldi. 

Deniz üzerindeki yangın ilk anda 300 metrelik bir alana yayıldı. 
Yavaş yavaş genişleyen bu alan bir ara bir kilometrelik genişliğe kadar vardı ve esmeye başlayan hafif rüzgarın etkisiyle Adalar yönüne doğru gitmeye başladı. Rüzgarın ters yönden esmesi Kadıköy ve Haydarpaşa'yı tehlikeye ( sokabilecekti. 
Hatta sabah saatlerinde herhangi bir yönden esen sert bir rüzgar, büyük alevlerin tehlike yaratmasına neden olacaktı. Ayrıca yetkililer bu çaptaki bir kazanın Haydarpaşa açıklarında değil de, Bogaz'ın kuzey taraflarında daha dar bir yerde meydana gelmesinin eşi görülmemiş bir felaket yaratacağını söylüyorlar. 

Romen o gemisindeki patlamalar, Harem, Selimiye, Kadıköy, Haydarpaşa, Moda, Canhurtaran, Sultanahmet, Fındıklı, Beşiktaş, Yıldız ve civarındaki semtlerde cam kırılmalarına yol açtı. Bazı evler sarsıldı, birçok evin kapalı pencereleri ve balkon kapıları sarsıntının etkisiyle açıldı. Zarar milyonlarca lirayı buldu. 50 bin liralık 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

İdare Tel: 26 54 37 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı; İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


zarara uğrayan Topkapı Sarayı ikinci bir emre kadar valilikçe kapatıldı. 

Süregelen anarşi olayları nedeniyle hassas bir durumda bulunan vatandaşlar kazayı büyük endişeyle karşıladılar. Patlamanın etkisiyle Kadıköy çarşısındaki banka ve kuyumcuların çalan sirenleri panik havası doğurdu. 
Birçok yurttaşın, patlamanın etkisiyle uyandıktan sonra kendi evlerine ya da sokaklarına bir saldırı yapıldığı izlenimi içine girdiği gözlendi. Sıkıyönetim Güvenlik Kuvvetleri kazadan yarım saat sonra seferber edilerek, paniği önlemek için görev yaptı. Yurttaşlar tehlikeli durumdaki sahillerden uzaklaştırıldı. Araçlar çekilerek bazı bölgeler boşaltıldı 


SON DURUM 


Dün geç saatlere kadar durum ciddiyetini koruyordu. Yangın geminin tümünde ve çevresinde azalma göstermeden Sirüyordu.:Bu arada yangın söndürme römorkları sürekli köpük sıkarak yangının yayılmasını önlemeye çalışıyorlardı. , 

Yetkililer yangının bir ay sürebileceğini, yeni patlamalar olma ihtimali bulunduğunu söylediler. Yetkililer tankerin en aşağı 15 bölümlü olabileceğini ve sıkı bir kurtarma çalışmasıyla bazı bölümlerin kurtarılabileceğini eklediler. 

Gemi çevresinde cesetlerin görülmesine rağmen sıcaklığın çok fazla olması nedeniyle bu cesetlere ulaşılamıyor. 
Dün gece geç saatlerde karaya çıkarılan ceset sayısı yediye ulaştı. 
Çıkarılan cesetlerin tümü yanmış ve tanımmayacak haldeydi. 
Bu arada patlama sırasında gemiden fırladığı sanılan bir cankurtaran botu da karaya çıkarıldı. 


Öte yandan yangının 


karaya sıçraması ihtimaline karşı önlemler sürdürülüyor. o Kadıköy, 


Üsküdar ve çevre belediyelere bağlı itfaiye grupları Kadıköy kıyısını kontrol altında tutuyor. 
SORUŞTURMA 
BAŞLADI 


Olayla ilgili soruşturmaya Kadıköy ve İstanbul Cumhuriyet Savcılıkları tarafından iki yönlü olarak başlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Rüştü Savaş, Yunan şilebi Evria'ya giderek şilebin 28 yaşın- daki Atinalı kaptanı A- 


lex Adamopulos'un ve mürettebatın ifadelerini aldı. 


Daha sonra savcılığın isteği üzerine Yunan bandıralı geminin kaptanı Aleks gözaltına alındı. 

Öte yandan, Kadıköy Nöbetçi Savcısı Tarık Göksu da olaya el koyarak soruşturmaya başladı. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığından alınan bilgiye göre önce Yunan gemisinin seyir defteri incelenecek. Bilirkişinin olay hakkında raporunu verebilmesinin ise uzun zaman alacağı belirtildi. Daha sonra ya İstanbul ya da Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesinde olayın davasına başlanacak. 


BOĞAZ TRAFİĞİ 
AÇILDI 

Romen tankerindeki yangının kontrol altına alınmasından sonra Boğaz trafiği de açıldı. Boğazdan ilk geçen gemi Sterea Area adlı yine bir Romen gemisi oldu. 


BM Güvenlik Konseyi... 


(Baştarafı 1. sayfada) lunda yaptığı başvuruyu reddetti, 

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada konunun BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi- ne karşı çıktıklarını bildirdi. ABD, BM Güvenlik Konseyinin asli üyesidir. 
Gözlemciler Konseyin bu yolda alacağı her türlü kararı ABD' nin veto edeceğini belirtiyorlar. 

ASKERİ MÜDAHALE 

İran kaynakları, Tahran. ABD Elçiliğindeki rehinelerin kurtarılması için ABD Başkanı Carter ın Basra Körfezine paraşütçü birlikleri sevkettiğini ileri sürdüler, Aynı kaynaklar ABD'nin İran'a askeri bir müdahalesinin Sozkonusuı oldugunu bildiriyorlar. 

Kuveyt gazeteleri de rehineleri kurtarmak için yürütülen diplomatik girişimler sonuç vermezse, ABD'nin İran'a askeri bir müdahalede o bulunabileceğini bildirdiler. 

Ajanslar, aralarında 
"USS Midway" uçak gemisinin de þulunduğu bir Amerikán filosunun Umman Denizinde yol aldığını bildiriyorlar. 
ABD ve İngiltere daha önce bölgede askeri maneyra yapacaklarını açıklamışlardı. 

Müslüman öğrencilerin elindeki rehineler konusunda çeşitli yorumlar yapılırken, İran Dışişleri Bakanı Beni Sadr, Amerikalı olmayan ve onlarla işbirliği yapmayan rehinelerle "Amerikalı erkekler" dışındaki rehinelerin bir kaç gün içinde serbest bırakılacağını açıklamıştı. 

İşgalin 11. gününde 
450 Müslüman öğrenci adına bir açıklama yapan İranlı sözcü ise, rehinelerin hiç birisinin "Şu sıralarda" serbest bırakılmasının sözkonusu olmadığını ileri sürdü. İşgalci öğrencilerin sözcüsü, rehinelerin çoğunun CİA ajanı olduğunu iddialarına ekledi. 

Öte yandan, Tahran" 
daki ABD elçiliği işgali konusunda bir yazı yayınlayan Doğu Alman 
"Neues Deutschland" gazetesi, İran Dışişleri Bakanı Beni Sadr'ın ABD aleyhtarı açıklamalarının "Son derece yerinde" olduğunu ileri sürdü. Doğu Alman rejiminin resmi yayınlarından olan 
“Neues Deutschland" gazetesi, ABD elçiliğinin bir casus yuvası olduğunu yazdıktan sonra, "elçilikte yürütülen eylemlerin misillemeyi davet ettiğini" belirtti. 

MANEVİ YENİLGİ 

İran yönetimi, ABD genenan ABD'deki ran malları ve paralarını bloke etmesini, ABD için manevi bir yenilgi olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Beni Sadr, Carter' m "Bloke kararının" İran'ı hiç bir şekilde "'etkilemeyeceğini" ileri sürdü. 

ABD yönetimi de, BM 


Güvenlik Konseyi'nin toplanması yolunda İran' ın yaptığı başvurunun 


reddedilmesini İran için manevi bir yenilgi olarak nitelemişti. 

ŞAH'IN DURUMU 

Devrik Şah Rıza Pehlevi' nin, kanser ameliyatından sonra yaklaşık üç haftadır yatmakta olduğu New York'taki Cornell Hastanesinden bir hafta sonra taburcu edileceği bildirildi. 

Şah'ın yeniden Meksika'ya gideceği sanılıyor. 

Meksika Dışişleri Bakanı daha önceki bir açıklamasında, Şah'ın geri dönmek istemesi halinde bunu memnunlukla 


karşılayacaklarını söylemişti. 
TEYAKKUZ DURUMU 


ABD Başkanı Carter, 
İran'a ait tüm para ve malları bloke ettikten sonra ülke çapında "ulusal teyakkuz" durumu ilan etti. 

İran'ın ABD bankala- 


rında yaklaşık 12 milyar 


dolarlık bir mevduatı olduğu açıklanmıştı. 


PETROL BAKANI 
MUINFAR'IN 
AÇIKLAMASI 

İran Petrol Bakanı Ali Ekber Muinfar, ABD Başkanı Carter'ın İran'ın Amerikan bankalarındaki 
12 milyar dolarlık para 
rezervlerini bloke etmesi- nin"Uluslararası devletler hukukuna" aykırı oldugunu söyledi. 

Muinfar, açıklamasında ABD'nin bu tutumunu "Ekonomisinin zayıflığına"' bağladı. 

CLARK VE MİLLER 

GERİ ÇAĞRILDI 

ABD Tahran Elçiliğindeki işgale bir çözüm bulmak için görevlendirilen ve Ayetullah Homeyni'nin isteği üzerine bir süredir İstanbul'da bekleyen Carter'ın özel temsilcileri Ramsey Clark ve William Miller ABD'ye geri döndüler. 

Carter'ın özel temsilcileri İstanbul'da kaldıkları üre içinde bir kaç kez FKÖ'nün Ankara Temsilcisi Abu Firas ile görüşmüşlerdi. 

BİR İNGİLİZ 
GAZETECİ KAÇIRILDI 


Amerikan NBC tevizyon şirketi adına Tahran' da çalışan bir İngiliz gazetecisi dün kaldığı otelden o kaçırıldı. Martin Fletcher adındaki gazeteci, çarşamba günü işgal altındaki elçiliğe girerek çeşitli filmler çekmiş,ancak daha sonra filmlerine el konulmuştu. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İngiliz gazeteciyi kaldığı otelden sivil giyimli silahlı gençler kaçırdı. M. Fletcher'in işgalci Müslüman öğrenciler tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor. 


FKö,CARTER'IN 
KARARINI 
"KIŞKIRTICI" 
OLARAK NİTELEDİ 

FKö, ABD-Başkanı Carter'ın, Amerikan Bankalarındaki İran para ve mal varlığını dondurma kararını İran'a karşı ciddi bir kışkırtma ve İran Devrimi ile dayanışma- ya aykırı bir hareket olarak niteledi. 

ARAP BİRLİĞİ 
BAKANLAR 
TOPLANTISI 


Dün başlayan Arap 
Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, Libya'nın, İran'ın para ve mal varlığını dorduran ABD'ye karşı ortak bir siyasal, diplomatik ve ekonomik misilleme önerisi reddedildi. 


Libya Dışişleri Bakanı da Amerika'ya karşı misilleme önerisini,. 
itiraz üzerine geri almak zorunda kaldı. 


DEPREM 

İran'ın kuzeydoğu bölgesindeki Meşhed ve Horasan bölgesini şiddetle etkileyen ve yaklaşık bin kişinin ölümüne yol açan depremin enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayetullah Homeyni'nin bölgedeki temsilcisi Talebyan, ölü sayısının artmasından korkulduğunu ifade etti. 

İran Kızıl Aslanı ve uluslararası yardım kurumlarının deprem bölgesine hızla yardım gön- 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ta kocaman bir kara lekenin üzerimize doğru geldiğini gördük. Kaptan bütün sirenleri çalmaya başladı. Ama üzerimize doğru geler kara leke hiç bir $€Y duymuyordu. Telaş içinde koşuştururken büyük bir gürültü duydum ve bir başka tankerin bizim gemiye çarptığını anladım. İşte o anda paniğe kapıldım. 
Çünkü gemi ham petrol yüklüydü. Kaplan tam 
15 dakika S.O.S sinyali 
verdi. Ama kimse yardıma gelmedi. Neden 


yaptığımı bilmiyorum a- ` 


ma saatime baktım 5.30" 
du. Orta depo delinmişti. Petrol gürül gürül denize akıyordu. Bir an düşündüm. Hiç vaktimiz kalmamıştı. Ne olur- 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, KonakjTel: 13 10 90 
— 25 25 54 [] ADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat: 3 No:16 Tel: 103 42 O TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 O DİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel: 3857 


Yanımda... 


sa olsun deyip denize atlamaktan başka bir çare göremiyordum. Güvertede 13 kişiydik. Gözgöze geldik. Hiç kimse bir şey söylemedi ama onüçümüz ; birden denize atladık. Ağzımıza petrol doldu. Hızla yüzerek uzaklaşmaya çalıştık. Ben ve iki arkadaşım diğerlerinden daha hızlı yüzüyorduk. Birden yedek motorlar patladı. Gemiden yükselen dev alevler aynı anda deniz üzerinde en az 300 metrelik bir mesafeye yayıldı. Daha hızlı kulaç atabilmekten başka bir şey düşünemiyordum. 
Bir ara arkamı döndüğümde denizin üstünde arkadaşlarımı yanarken gördüm. Aklım başım- dan gitti. Bir ara da ya- 


YURTDIŞI 
ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


/M 60 | 75017 Paris 
Tel: 
0611 437 595 


derdiği gelen haberler arasında, nımda kulaç sallayan 


Merlo'nun kolundan alev fışkırdığını gördüm. 
Başımı denize gömdüm ve yüzdüm, yüzdüm. 
Başarmıştım. Karaya çıktım. Bitkindim. Merlo da karaya çıkmayı başardı ama kolu fena yanmıştı. Çok acısı vardı. 
Daha sonra bir arkadaşı daha karaya çıkardılar. 
Yüzünü göremedim. Hastaneye vardığımızda öldüğünü söylediler. Kur- 


tulduğuma sevinemedim." 
KAYIP— GEEDen 


aldığım öğrenci kimliğimi süzdür. 


kaybettim. Hüküm- 
Ergün ALTIOK 


BÜROLARI 
FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


Vecdi Gönül 
Ankara 
Metin Dirimtekin 
Adana valiliğine atandı 


ANKARA 

Demirel Hükümeti 

tarafından 6 ile yeni vali 

atandı. İçişleri Bakanlığında da yeni tayinler yapıldı. 


Merkez  Valilerinden 
Vecdi Gönül Ankara, eski Emniyet Genel Müdürlerinden Metin Dirimtekin Adana'ya vali olarak alandı. Merkez Valilerinden Sabri Turan Sakarya, Babür Ünsal Kayresi, Ali Rıza Yaradanakul Trabzon ve Cahit Bayar Erzurum Valiliğine getirildiler. 


MC döneminin Ankara Valisi Durmuş Yalcın 


da İçişleri Bakanlığında | 


müsteşar atandı. 


TEP, herkese... 


(Baştarafı 1. sayfada) tügil başkanlık ediyor, iddia makamında ise veni Başsavcı Fahrettin Kıyak yeralıyordu. TEP ise Genel Başkan Mihri Belli ve parti avukatları Turgut Kazan ve Niyazi Ağırnaslı tarafından temsil ediliyordu. Basına ve halka açık olan duruşmu.- da önce iddianame okundu. 

İddianamede, 'TEP'in programında yeralan 
“Ana dili Türkçe olmayan TC vatandaşlarına ana dillerinde kültür ve eğitim verilmesi" ibaresi Siyasi Partiler Kanununun 89. maddesi uyarınca "azınlık yaratma" olarak niteleniyor. TEP'in Anayasanın başlangıç hükümleri, 3 ve 57/1. maddelerine aykırı olarak “Türkiye ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlügüne" aykırı hareket ettiği ileri sürülüyordu. 

İddianamenin okunmasından sonra söz alan TEP Genel Başkanı Mihri Belli, 4,5 yıldır devam eden davanın gelişmesini anlattı ve partisinin DGM tarafından fiilen kapatılmak istendiğini söyledi. 
Belli, ortada anarşiye karıştığı açıkça belli olan siyasi partiler varken, "5 yıl önce yayınlanmış bir programda- ki bir cümleden ötürü dava açılmasını" eleştirdi. 

Belli, bazı cümlelerin gelişigüzel alt alta eklenerek suç yaratılmaya çalıştığını belirtti. 

Belli, Türkler ve Kürtlerin Kurtuluş Savaşında- birlikte (o çarpıştıklarını, ancak daha sonra sürdürülen özümleme politikasının iki kardeş ulusu birbirine düşürdüğünü söyledi. 

Belli, Siyasi Partiler 

Kanununun 89. maddesinde sözü edilen "'azınlik yaratma" görüşünü de eleştirdi. Böyle bir şeyin olanaksız olduğunu bildirdi. Belli, halkın birliğinin ancak gönüllülük temelinde sağlanabileceğini, partisinin de böyle bir birlikten yana olduğunu ifade etti. 
, Baha, sonra söz alan parti avukatlarından Turgut Kazan, 89. maddenin Anayasanın başlangıç,2,3,12, 20. maddelerine aykırı olduğunu, Anayasanın 57. maddesinde siyasi parti kapatma gerekğelerinin sayıldığını, SPK'nın ise bunları genişlettiğini belirtti, Kazan Anayasa Mahkemesinin Anayasaya aykırılığını incelediği 142/3 maddenin 89'a göre çok ağır olduğunu, bu nedenle en azından bu açıdan bu maddenin de Anayasaya aykırılığının ince lenmesi gerektiğini belirtti. 

Kazan, Kurtuluş Sava şında karşımızda dövu şen bazı azınlıklara Lo zan Anlaşması ile bazı özgürlükler tanınırken, yanyana çarpışlıklarımı za bu özgürlüklerin tanın mamasını eleştirdi. 

Avukat. Niyazi Ağırnaslı da Başsavcının anarşi ile uğraşan siyasi partilerin durumunu değerlendirmeyip, TEP'e karşı dava açmasını eleştirdi. Başsavcının DGM tarafından Anayasa Mahkemesinin yetkisinin gaspedilmesi karşısında hareketsiz kalıp, hatta onu olumlu bulan bir tutum içine girdiğini söyledi. 

Başsavcının Anaya saya aykırılık görüşüne karsılık verebilmesi icin duruşma 20 Aralık saat 10'a bırakıldı. 


yardımcılığına 


HOLLANDA 
Bildstr. 53, 


İSVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 Utrecht 
Sundbyberg, | Tel: Tel:08/296 628| 314761 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes I 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


İşverenler... 


(Baştlarafı I. sayfada) 


İşveren sendikalarının talepleri arasında, IMF" nin talepleri doğrultu sunda önlemler alınma sı ve AET'ye tam üye olunması için başvurulması da yer alıyor. 

Türkiye İşveren Sen- 


dikaları (o Konfederasyonu, "sosyal sorunlar''a ilişkin açıklamasında, 


kıdem tazminatı, grev hakkı gibi konularda kazanılmış hakların geri alinmasını istedi. 

TİSK'in “anarşinin önlenmesi"', "ekonomik sorunlar'' ve "sosyal sorunlar” başlıkları altında 


ileri sürdüğü taleplerin başlıcaları şöyle: 
ANARŞİ: 

1 - Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri yasası 


çıkartılmalıdır. 
2 - İdeolojik miting ve 


toplantılar mutlaka önlenmelidir. 

3-141, 142 ve 163. 
maddeler  işletilmelidir. 
EKONOMİ 


I - Dördüncü Beş Yullık plan hür teşebbüse agırlık tanıyacak biçimde değiştirilmelidir. 

2 - Devletçilik uygulamalarına son verilmelidir. 

3 - Özel sektörün kredi olanakları genişletilmelidir 

4 - AET'ye tam üyelik 
için başvurulmalıdır. 
SOSYAL SORUNLAR 

l -Kıdem tazminatına tavan saptanmalı ve fon kanunu çıkartılmalıdir. 

2 - Sendikaların grev- 
deki üyelerine, çalışırken aldıkları ücret kadar bir ücreti grev süresince ödenmesini sağlayacak yasa çıkartılmalıdır 

3 - Sendikaların siyasi 
partilerle olan ilişkileri belirlenmeli ve müeyyideler getirilmelidir 

4 - Meşru çizgiyi aşacak grevler önlenmelidir 

5 -Genel grev hakkı 
ve memurlara grev hakkı nın tanınması taleplerine itibar edilmemelidir 

6 - Sosyal sigortalar 
kanunu düzenlenmelidir 


Vietnam'ın... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ve bu ülkelere her türlu 


saldırıdan kaçınmalarını öngörüyor. 

Karar tasarısı, Kamboçya'daki siyasi çözü- 


mün bir iç mesele olduğunu da vurguluyor. Bilindiği gibi, Demokratik Kamboçya'nın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi Thiunn Prasith, Kamboçya'da BM 
Genel Sekreteri Waldheim'ın gözetiminde serbest seçimlerin yapılmasından yana olduklarını açıklamıştı. 

BM kararının öğrenilmesinden hemen sonra Hanoi'de bir açıklama yapan Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya konusunda kabul edilen kararı reddettiğini bildirdi. 
BM kararının "yasadışı" olduğunu öne süren Dışişleri Bakanlığı bildirisi, BM'Nin Kamboçya'nın iç işlerine karıştığını iddia etti. 


(Aydınlık EA i 


T A S 


Demirel, “Biz... 


(Başlaralı 1. sayfada) Mustafa Gülcügil'in katıl madığı toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, 
elektrik kesintilerinin 18 
Kasım 1979 Pazar akşa mından itibaren kaldırılmasının ve kağıt fabrikalarındaki grevlerin ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. 

Başbakan Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısına girerken, gazetecilerle şakalaştı. Bir gazeteci ye, "Bir şey soracaksın galiba, sor" diye ısrar eden Demirel, "Biz hürriyet devriyiz"' dedi. 
DEMİREL HÜKÜMETİ 

GECE ELEKTRİK 

KISINTISINI 

KALDIRDI 

Bakanlar kurulunun her toplantısından sonra yeni bir karar açıklanıyor. İlk toplantısından sonra hastane ücretlerinin indirildiğini açıklayan Demirel hükümeti, dünkü toplantısından sonra da geceleri yapılmakta olan elektrik kısıntılarının gelecek pazartesi akşamın- dan sonra kaldırıldığını açıkladı. 

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra ayrıca güvenlik kuvvetlerinin yaralanma, sakat kalma ve ölümü hallerinde kendilerine ve geride kalan ailelerine tazminat ödenmesi ile ilgili bir kanun tasarısının meclise sevkinin kararlaştırıldığı da açıklandı. 

Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken bir ara gazetecilerle görüşen Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay katsayısının 22 yerine 24 olarak belirlenmesi meselesinin Bakanlar Kuwuiulunda ele alınmadığını söyledi. 


"38 BİN LİRA 
ÜCRETTEN 25 BİN 
LİRALIK KESİNTİ MASKARALIKTIR 
Başbakan Süleyman 

Demirel basının sorunlarına ilişkin bir rapor sunan Ankara Gazeteciler o Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı görüşme sırasında 


dar gelirliler lehine 80 
milyar liralık bir dilim ayarlaması yapacağını ileri sürdü. 


AGC'den dün yapılan açıklamaya göre, Raşbakan Demirel keniisine sunulan bir bordroyu inceledikten sonra şunları söyledi: 

"38 bin lira brüt ücretten 25 bin liralık kesinti maskaralıktır, önleyeceğiz bunu. Formülün üzerinde araştırmaya devam ediyoruz. Vergi dilimlerini değiştireceğiz. 
Dar gelirliler lehine 80 
milyar liralık bir dilim ayarlaması yapacağız”. 


PERİNÇEK, 
DEMİREL'E BAŞARI 
DİLEDİ 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Başkani 
Doğu Perinçek, Başbakan Süleyman Demirel ve bakanlara telgraf çekerek başarı dileğinde bulundu. 
Telgraf metni şöyle: 

“Hükümetinizi kutlar, 


ülkemize ve halkımıza hizmet yolunda başarılar dilerim 

Saygılarımla." 


CHP” li 33 
parlamenter anti-demokratik baskıları kınadı 


ANKARA(ÖZEL) 
Kendilerine "Sol kanat" adını veren CHP'li 
33 parlamenter dün yaptıkları basın toplantısında, bir süredir demokratik kitle örgütleri ve işçi sınifı örgütleri üzerinde sürdürülen anti-demokratik uygulamaların demokrasiden yana olanları kaygı ve kuşkuya düşürecek boyutlar kazandığını savundular, 

CHP İzmir Milletvekili Ferhat Aslantaş'ın sözcülüğünü yaptığı basın toplantısında, toplumda kitle katliamlarının, soy kırımların ve cinayet şebekelerinin bütün kanıtlarıyla ortada durmasına rağmen, onların üzerine gidemeyen çevrelerin düşün özgürlüğünü ayaklar altına aldığı belirtilerek, "Gazetecilerin tutuklanmaları, bu yolla da basin üzerinde baskı kurmaya çalışılması düşündürücüdür" denildi 

Basın toplantısında bulunan ve açıklamada imzası bulunan CHP'li parlamenterler şunlar : Ferhat Aslantaş, Temel Ateş, Veli Zeren, Mustafa Gazaltı, Altan Tuna, Ertuğrul Günay, Kemal Anadol, Süleyman Genç, Mehmet Ali Pestilci, Gündüz Onat, Sabri Öznal, Mustafa Şentürk, Sait Öztürk, İsmail Hakkı Öztorun, İskan Azizoğlu, Nizamettin Çoban, Burhan Garip Şavlı, İbrahim Akdoğan, Cengiz Şenses, Erol Saraçoğlu, Neccar Türkcan, İsmail Akın, Necati Cebe, Nuri Bozyel, Mehmet Balta, Sami Gökmen, Erkin Topkaya, Hasan Zengin, Abdullah Emre İleri, Hüseyin Kale- li, Yılmaz Cemal Bor, Mehmet Sönmez, Hasan 


İldan. 
Politika 
Yazı Işleri Müdürü 
Tamer Kayaş tutuklandı 


İSTANBUL (AA) 
Politika Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tamer Kayaş'ın, 6-7 Kasım tarihlerindeki Politika gazetesinde çıkan iki yazı nedeniyle TUK'nın 142. 
maddesi gereğince 1, Ordu Askeri Mahkemesince tutuklanmasına karar verildi. 

Daha önce İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince açılan davada. mahkeme Tamer Kayaş'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Bu karara itirazı inceleyen 1. Ordu Askeri Mahkemesi. Tamer Kayaş'ın tutuklanmasına karar verdi 


Mem-Der yeni hükümete önerilerini açıkladı özilhan:” Hükümet halkın özgürlüklerini hedef almamalı, Rusya” nın yıkıcılığı ve Türkeslerin terörü ile mücadele 


ANKARA (ÖZEL) 


Memurlar Derneği (iMem-Der) düzenlediği basın toplantısında hü- 


kümete olan önerilerini ve uyarılarını açıkladı Mem Der Genel Başkanı 
Baki Özilhan bu hükümele MU damgası vur 
madıklarını belirterek, 22 
ay önce Ecevit'e iletlikle 


ri önerileri bu sefer de Demirel hükümetine tekrarladıklarını söyledi 


Özilhan hükümetin özgürlükleri hedef almamasını, 


Rusya'nın yıkıcılığı ve 'Türkeşlerin terörü ile mü cadele etmesini istedi. 


Ecevit'e olan önerile rinin yerine getirilmediği- ne dikkati çeken Özilhan “Umuyoruz ki sayın Ecevit hükümetinin sonu uyarıcı olmuştur" dedi Demirel hükümetinin eli ni Türkeşlerden çekme sini isteyen Özilhan, açı lan davaların hızla sonuç lanması gerektiğini belirterek, bu konuda en önemli davanın Maraş kat- 


liamı davası olduğuna işaret etti. 

Özilhan, hükümetin akıldanelerin '+ sür, kapat" fetvalarını dikkate alınamasını isteye rek sözlerini şöyle sur 


dürdü: "Ecevit hükümeti 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir 


e ge 77 
etmelidir” 

ne ikinci önerimiz ise özgürlükler konusundaydı. 

Çünkü memur kitlesi dü- 


şüncesini özgürce söylemek, gazetesini korkusuzca okumak, özgür 


iradesiyle istediği örgüte katılmak, açıkcası konuş- 


mak, yazmak, okumak istiyor Kim olursa olsun, kendisini parti- 


zan amaçlarla kullanmamasını militanlarının bas- 


kısı altına terketmemesini istiyor. 

“Bu talebimizi iletirken de, kötüyü örnek alarak, onun tam tersini yapmak gerektiğini 


söylüyorum. Ecevit yaptı ben de yaparım, o aldı ben atarım, mantığı hatalıdır. 


"Halktan güç alarak, onun özgürlüklerine saygı duyarak bir avuc halk düşmanını altetmek kolay ve doğru olanıdır. Bu kolay ve doğru olan dururken, fob-Der yönetcilerini tutuklamak, dernek kapatmalara aklını takmak, özgürlükleri ortadan kaldırmaya, budamaya çalışmak, yazarla, çizerie ve hatta “sobam 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


yanmıyor, donuyorum" 
diyen adliye çalışanı ile uğraşmak, onu 'madem üşüyorsun haydi hapishaneye' diye gözaltına almak, halkın deyimiyle zora koşmaktır. Başarısızlığı önceden kabullenmektir." 


Özilhan memurların insanca yaşayabilmesi için gerekli önlemlerin 


alınmasını da istedi ve şu önerileri getirdi: 

"Grevli toplu sözlesmeli sendika hakkımızın en kısa sürede gündeme alınmasını, yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını, bu zaman alabilecek bir işlem olduğu için şu an açığa mahkum edilmiş memur kitlesine açılan 3500 lira geçim, 1000 lira kira ve 
500 lira ulaşım yardımı 
yapılmasını istiyoruz." 

Özilhan ayrıca, asgari ücretin Demirel'in söz. verdiği gibi 4 kışilik bir memur ailesinin insanca yaşayabileceği bir Şekilde saptanmasını ve en az geçim indirimine eş kılınarak vergiden muaf tutulmasını, oynak merdiven sisteminin yasalaştırılmasını ve ikramiyelerin 5'e çıkarılmasını da önerdi. 


L8S - OtEZZ 


Büyük patlamalarla, sabaha karşı endişeyle uyanan İstanbullular, seslerin nereden geldiğini araştırmak için çeşitli yollara başvurdular. Bir kısmı, gökyüzünü inceleyerek kara bulutların nereden fışkırdığını anlamaya çalışıyor, bir kısmı yüksek verlere çıkıyor, bir kısmı da sahile koşuyordu. 


19 yıl önceki 
benzer bir kazada 
Yugoslav tankeri 


52 gün yanmıştı 


İstanbul limanı girişinde bugün 
meydana gelr a kazanın bir benzeri 14 
Aralık 1960'ta oldu. Ünlü Yunanlı Armatöt Stavros Niarkos'a ait "World Harmony" adlı tanker ile Yugoslav bandiralı "Petar Zoraniç" adlı tanker Bebek önlerinde 'çarpıştıktan sonra Beykoz açıklarına  sürüklenmişlerdi. 

19 yıl önceki kazada her iki gemiden 52 kişi öldü. İki tankerin çarpışması sonucu çıkan yangın daha sonra İstinye önlerinde demirli bekleyen Tarsus yolcu gemisine sıçradı ve bu geminin de yanmasına neden oldu. 

Bu kazada, Yunan tankerinin boş olması büyük bir faciayı önlemişti. Ancak Selviburnu önünde karaya oturan "Petar Zoraniç" tankerindeki yangın tam 52 gün sürdü, Yangını söndürmek için Amerikalı yangın söndürme ekipleri İstanbul'a gelmiş, ancak bu çalışmalar da bir sonuç vermemişti. 

14 Aralık günü saat 02.20'de meydana gelen kazadan sonra her iki gemi de Boğazda Orfoz akıntısının etkisiyle kuzeye doğru sürüklenmişlerdi. 


MARMARA D 


OLAYI GÖRENLER ANLATIYOR “Gemiden işaret fişekleri atılıyordu, birden büyük bir patlama oldu... 


ÜSKÜDAR 


b ATALIM 
ISTANBUL” DAN 
YANAYDI 


Romen bandıralı Endepandans tankeri ile Yunan bandıralı Evriya şilebi Haydarpaşa açıklarında çarpıştı. Çarpışma sonucu Romen tankerinin infilak etmesi ve ham petrolün Boğaza yayılarak yanmaya başlamasıyla İstanbul büyük bir tehlike atlattı. Akıntının Marmara yönüne doğru olması, tehlikenin çok daha büyük boyutlara varmasını önledi. Bu sefer de 'talih" İstanbul'dan yanaydı. 

Özellikle son günlerde, boğazlarımızda sık sık deniz kazaları olmaktadır. Bunun esas nedeni uluslararası anlaşmalarda boğazlarımızdan geçiş için kılavuz alma zorunluluğu olmamasıdır. Özellikle İstanbul Boğazında trafiğin ters - ve yoğun olması, kılavuz alma zorunluluğunu gündeme getirmektedir. 

Bütün ülkelerde kanal ve boğaz geçişletinde kılavuz alma şartı getirilmiştir. Türkiye'nin -bu konuyu hâlâ gündeme almaması ve mücadele konusu yapmaması, İstanbul halkını her gün büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. 
Buna bir de Boğazlar trafiğinin kargaşası eklenince: durum daha da vahimleşmektedir. 

Vakit geçirmeden, yabancı gemiler için kılavuz alma zorunluluğu getirilmeli, Boğazlar trafiği bölgelere ayrılmalı ve sürekli denetim sağlanmalıdır. Kazaları asgariye indirmenin ygu bugün bu tedbirlerin alınmasından geçmektedir 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“Denize dökülen 


ınsanların bağırışlarını 


duyduk” 


"Patlamayla birlikte, alevlerin beşyüz metre havaya fırladığını gördüm” 


”ilk anda aklımıza bombadan başka 


bir şey gelmedi” 


Kadıköy yolcu iskelesinde nöbetçi memurdum. Kazayı en yakıkından görenlerden biriyim. İlk önce bir patlama sesi, arkasından imdat düdüklerini duydum. Dışarı fırladım. Alevler içinde bir gemi havai fişekleri atarak Kadıköy mendireğine doğru yaklaşıyordu. O anda ikinci büyük patlama oldu. Böyle büyük gürültü duymamıştım. Bir süre sersemledim, sonra Liman Müdürlüğüne, kurtarmaya durumu telsizle bildirdim. Geminin mendireğe çarptığını sanmıştım. Mendireğin ucuna gittiğimizde denizden insan bağrışları geliyordu. 

Ilk patlama Yunan gemisinin çarptığı yerde, baş arkasında olmuş, daha sonra arka kısımdaki depo ve motor kısmı patlamış. Öyle büyük bir yangın çıktı ki, gemiyi saatlerce göremedik. 

Xxx 


"Ben Sultanahmet'te oturuyorum. Saat 05.30 sularıydı. Gökyüzü aniden aydınlandı. Büyük bir patlama duyuldu. Aşağıdan cam kırılması sesleri geliyordu. Bizim percereler açıldı, korneşler düştü. Hemen kadan dolaptaki dürbünü getirdi. 
İkinci bir patlamayla gökyüzün- deki parlaklık daha da arttı. Bu sırada alevler 500 metre havaya firladı, dumanlar yükseldi. Yaldızlı ışıklar sağa-sola saçılıyor, kıvılcımlar sıçrıyor, şimşekler çakıyordu. 
Adeta bütün İstanbul birdenbire gündüz olmuştu. Başka bir patlama ile, gemideki petrol yayılmaya ve yangın deniz üstünde Adalar'a doğru seyretmeye başladı. Işık deme- 


engellemeye Çalışıyorlar. 


tinden bir parça kopmuş, Su üzerinde bir gemi gibi Marmara'ya yol olmaya başlamıştı.” 

* ** 

“Büyük bir patlama duyduk. Hemen sokağa fırladık. Herkes pijamalarıyla inmişti. Birbirlerine ''Nereye bomba atıldı" diye soruyorlardı. 
Taksi şoförlerinden biri, 'Ben ilkin bombalandık zannettim' dedi Kimi sahile koşuyor, kimisi yüksek yerlere çıkıyor, kimi de gökyüzünü araştırarak yangının nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. İhtiyar bir kadın, 'anarşistler İstanbul'u yakıyor' diye-ağlıyordu." 

Aarh 


"Moda sahilinde arabamın içinde kafayı çekiyordum. Bir an arabamın yerden yükseldiğini sandım. 
Ben daha ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadan müthiş bir patlama ve arkasından alevler yükseldi. 
Bu arada denize atlayıp kurtarma çalışmalarına katılmak istedim. Ama suyun soğuk olması nedeniyle yapamadım. Tahminen 10 dakika sonra geminin orta kısmından bir alev yükseldi. Arkasından ikinci bir 


Denizyolları, Petkim ve Deniz Kuvvetlerine ait kurtarma gemileri, yangını söndürmekten çok, yayılmasını patlama oldu. Gemiden kurtulan o) 


duğunu sanmıyorum" 


Merlo Gubeşenko kazadan sağ kurtulabilen iki talihliden biri. Kolundan ağır yaralanmış, Haydarpaşa Numune Hastanesinde yatıyor. Uzun süre denizde kalmak, çok miktarda petrol ve su yutmak, kolundaki ağır yanık ve geçirdiği heyecan dolu dakikalar onu oldukça sarsmış. 


Bir görgü tanığı anlatıyor: 


"Sabaha karşı 
5.30'a doğru 

gemi devamlı düdük çalmaya başladı. 
15-20 dakika sürekli imdat 

istedi, Çok geçmeden büyük bir patlama 

oldu, alevler 

çıktı ortaya. Nasıl olduğunu anlayamadık.” 


Yetkililer ri sahildeki semtlerin üzerine zenirli gaz yayıldığını ve halkın camlarını kapatıp, sokağa çıkmamasını \öğütlerken bircok verde olayılizlemek isteyenler gruplar oluşturdular. Resimde, ji aldığı önlemler yüzünden olayı caddeden seyreden Kadıkö: r görülüyor. a a Tendangan 


